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EVLİYANIN DİLİNDEN 


Orucun 
Hikmetleri 


A. SUAT DEMİRTAŞ 


SEMERKAND 


Abdullah Suat Demirtaş 


1983 yılında Nevşehir'de doğdu. 2000 yılında Ürgüp 
Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İslâmi ilimleri klasik usulle tahsil ederek M. Süleyman Elkoca Hoca Efendi'den icazetname aldı. 2006 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ön Lisans Programı'ndan mezun oldu. Yazar halen Semerkand dergisinde “Hâl Dili” bölümünü kaleme almakta, Semerkand Araştırma Merkezinde tercüme ve telif çalışmalarına devam etmektedir. 
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Oruçlu insan bütün vücuduyla oruçlu olmalı. 
Nasıl yemek ve içmekten kendini muhafaza ediyor ise, Bütün organlarını da, Allah'ın emirlerine muhalefetten muhafaza etmelidir. 
Ellerini, gözlerini, kulaklarını, ağzını hulasa bütün azalarını günahlardan korumalıdır. Böyle davranmayanın oruçtan istifadesi çok az olur. 


Seyyid Abdülhakim Hüseyni [k.s] 


ÖNSÖZ 


Her şeyi yoktan var eden ve varlığından haberdar eden Allah Teâlâ'ya sonsuz hamd ve senâlar olsun. Allah Teâlâ'nın habibi, insanların en şereflisi, hidayet rehberi, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v), âline, ashabına ve onun yolundan hiç ayrılmadan gidenlere sayısız salât ve selâm olsun. 


Oruç, Allah Teâlâ'nın en çok önem verdiği ibadetlerden biridir. Oruçta diğer ibadetlerde olduğu gibi nice sır ve hikmetler vardır. Bu küçük risalemizde âyet, hadis ve marifet sahibi âlimlerin haber verdiği bu sır ve hikmetlerin bir kısmını kaynak kitaplardan istifade ederek siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunduk. Ayrıca orucun faydalarından, oruç tutarken uyulması gereken zâhiri ve bâtıni şartlar- dan ve edeplerden kısaca bahsetmeye çalıştık. 


Bu kitapla, orucun sadece açlık, susuzluk ve nefsin birtakım isteklerinden uzaklaşmak olmadığı, orucun nice sır ve hikmetler taşıdığı daha güzel anlaşılacaktır. Böyle önemli bir konuda bu mütevazi çalışmayı bizlere nasip eden Rabbimiz'e sonsuz hamd ve senâlar olsun. Vesile olan değerleri büyüklerimizden de Allah (c.c) razı olsun. 


Bütün güzellikler Allah Teâlâ'dandır. 


Abdullah Suat Demirtaş 


“Sevgi (kulluk), düşünce ve manadan ibaret olsaydı, bize oruç ve namaz lüzumlu olmazdı.” 


Hz. Mevlânâ [k.s] 


Oruç bu ümmete bağışlanmış, sağı ölüden, diriyi cansızdan, fark ettiren kutlu bir nimet ve emanettir. 


Bir emanettir ki, gelir gelmez bizi, bizdeki emanetlerin sahibi yapmaya başlar. 


(Sezai Karakoç, Samanyolunda Ziyafet) 


BİRİNCİ BÖLÜM 


A) ORUCUN TANIMI 

“Oruç” kelimesinin Arapça'sı, “savm” ve “sıyâm” kelimeleridir ki, sözlükte “imsak” yani “kendini tutmak ve engellemek, sakınmak, uzak durmak, susmak” vb. anlamlara gelir. Din deyiminde (terim olarak) ise oruç, “İbadetle sorumlu olan bir müslümanın, Allah rızası için ibadete niyet ederek, fecrin doğuşundan (imsak vaktinden) güneşin batışına kadar yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden ve orucu bozan diğer şeylerden uzak durmasıdır.” 


B) ORUCUN FARZLARI 


Ebü Tâlib Mekki (k.s) Kütü'-Kulüb isimli kitabında, orucun farzlarını zikrederken; imsak 


vaktinden akşam güneş batana kadar yemeyi, içmeyi ve eşiyle cinsel yakınlıkta bulunmayı terketmenin yanında şunların da farz olduğunu söylemiştir. 


* Orucu sadece Allah rızası için tutmak. 


* Orucun, Allah Teâlâ tarafından farz kılındığı- na ve Cenâb-ı Hakk'a yaklaşma vesilesi yapıldığına inanmak. 


e Orucun farz olduğunu kabul edip, ancak orucu tutmakla bu farzın üzerinden düşeceğine inanmak. 


e Bu orucu güneş batana kadar devam ettirmek ve günün hiçbir vaktinde oruçtan çıkmaya, orucu terketmeye niyet etmemek. ! 


C) ORUCUN KISIMLARI 


Birçok âyet-i kerime ve hadis-i şerifte orucun ve ramazan ayının önemi ve faziletlerinden haber verilmiştir. Şüphesiz oruç, İslâm'ın temelini oluşturan, Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olan ve sayısız mükâfatı olan en önemli ibadetlerden biridir. Oruç denilince, ilk olarak üzerimize farz kılınan, ramazan-ı şerifte tutulan oruç aklımıza gelir. Tabii ki oruç bundan ibaret değildir. Yüce Allah'ın (c.c) en sevgili kulu, Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v) hiç şüphesiz ramazan orucunu tutmuş ve bunun yanında diğer mübarek gün ve aylarda, haftanın belli günlerinde oruç tutmaya devam etmiştir. Fıkıh âlimlerimiz orucu farz, vâcip, nâfile ve mekruh olmak üzere dört kısma ayırmışlardır. Daha geniş bilgi ilmihal ve 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fıkıh kitaplarında verilmiştir. Farz ve vâcip olan oruçların yanında tutulan nâfile oruçlar ve yapılan ibadetler, Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmaya vesiledir. Hz. Peygamber (s.a.v) farzları yerine getirmekle beraber, devam edilen nâfile ibadetlerin Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olduğunu şu kudsi hadis-i şerifte bizlere bildirmiştir. 


“Her kim benim veli kullarımdan birine düşmanlık ederse, ben ona karşı harp açarım/on- dan dostumun intikamını alırım. 


Kulum farz kıldığım amelleri yaparak bana yaklaştığı gibi, hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. 
Kulum nâfile ibadetleri ile de devamlı bana yaklaşır. Nihayet onu severim. 


Ben bir kulumu sevdiğim zaman, (kendisine vereceğim nur ve yardım ile) onun işiten kulağı, gören gözü, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı, anlayan kalbi olurum. Benden bir şey isterse, istediğini veririm; bana sığınırsa muhakkak kendisini korurum.”? 


Bu kudsi hadisten de anlaşılıyor ki, farzları yapan ve nâfilelere devam eden kulunu Allah Teâlâ seviyor ve ona özel ikramlarda bulunuyor. Bizler de Rabbimiz'in rızasını kazanmak için farzları yerine getirip nâfilelere samimiyetle devam etmeliyiz. 


D) ORUCUN FAZİLET ve ÖNEMİ 


Rabbimiz'in tüm hükümlerinde olduğu gibi, içerisinde büyük sır ve hikmetler barındıran ve birçok faydası olan, en önemli emirlerinden biri 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de hiç şüphesiz oruç ibadetidir. Yüce Rabbimiz, Kur'ân-ı Kerim'in bir çok âyetinde ve Allah'ın habibi Peygamber Efendimiz de (s.a.v) hadis-i şeriflerinde oruç ve ramazan ayının faziletini bizlere bildirmiş ve oruç ibadetini övmüştür. Allah (c.c) ve Resülü'nün (s.a.v) övdüğü bir ibadeti, kelimelerle biz nasıl anlatabiliriz ki? 


Allah Teâlâ'nın, oruç ibadetini çok sevdiğini ve önem verdiğini, bütün peygamberlerine ve ümmetlerine emretmiş olduğundan anlıyoruz. Bununla birlikte Cenâb-ı Hak (c.c) ramazan ayında oruç tutmayı Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) ve ümmetine de farz kılmıştır. 


Ramazan ayında tutulması emredilen orucun, farz olması Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. 
Yüce Mevlâmız, bu ayda müslümanlar üzerine orucun farz kılındığını, şu âyet-i kerimelerle bizlere haber veriyor: 


.. GS ZN Aİ beri zi gi k 


E A ri 


“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi korunasınız/takvayı elde edesiniz diye size de farz kılındı” (Bakara 2/183). 


Başka bir âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak, yl Eda aa a s Jl sil Öle i pla iş 2k YE İN e oGs 


Ao a o. 20% 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li 
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“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayına ulaşanlar bu ayda Oruç tutsun” (Bakara 2/185) buyuruyor. 


Orucun, Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu mübarek ramazan ayında farz kılınması, yine orucun ne kadar önemli bir ibadet olduğunu bizlere göstermektedir. 


Resül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) ramazan orucunun İslâm'ın şartlarından biri olduğunu şu hadis-i şerifinde bizlere haber vermiştir. 


“İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Hz. 
Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, beyti (Kâbe'yi) haccetmek, ramazan 
orucunu tutmak.” 3 


Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 


“Cennette reyyan adında bir kapı vardır ki, kıyamet gününde buradan sadece oruç tutanlar cennete gireceklerdir.” 4 

Ebü Ümâme (r.a) anlatıyor: Bir gün, 


- “Ey Allah'ın Resülü! Bana öyle bir amel emret ki yaptığım takdirde Allah (c.c) beni mükâfatlandırsın” dedim; Resülullah (s.a.v), 


“Sana, orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur” buyurdu.5 
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Diğer bir hadis-i şerifte Resülullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 


“İman ederek ve sevabını yalnız Allah Teâlâ'dan bekleyerek ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş ve gelecek günahları mağfiret edilir, ”® 

Hz. Mevlânâ (k.s) orucun öneminden bahsederken ne güzel buyurmuştur: 


“Sen vahdet denizinden ayrı düşmüş bir damla gibisin. Sen aslına nasıl ulaşacaksın? İşte oruç, sel gibi, yağmur gibi seni alır, o denize ulaştırır.” 


Oruç kuyusunda sabreden kişi, 
Yusuf (a.s) gibi aşk Mısır'ında sultan olur. 


Hz. Mevlânâ [k.s] 


Âyet-i kerime, hadis-i şerif ve bu sözlerden anlaşılıyor ki şüphesiz oruç, Allah Teâlâ'ya ulaşmaya ve rızasını kazanmaya vesile olan en önemli ibadetlerden biridir. 


Büyük âlim ve ariflerden Ebü Tâlib Mekki (k.s) Kütü'-Kulüb isimli eserinde, orucun faziletini özel bir bölümde incelemiş ve bu konuyu güzelce açıklamıştır. Hazret der ki: 


Allah Teâlâ, âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur: 


ös pály yaş 
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“Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyiniz” (Bakara 2/45). Bu âyetin tefsirinde “sabır- dan” maksadın oruç olduğu söylenmiştir. 


Resülullah Efendimiz (s.a.v), ramazan ayını “sabır ayı”? diye isimlendirmiştir. Çünkü sabır, nefsi istek ve arzularından engellemek ve kendini Mevlâ'nın emrine adamaktır. 


Hz. Peygamber (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: 


“Sabır, imanın yarısıdır, oruç da sabrın yarısıdır.” 8 


Allah Teâlâ âyet-i kerimede, pi kaza 


“Sabrederek Allah'tan yardım isteyiniz” (Bakara 2/45, 153) buyurmuştur. Denilmiştir ki: “Âyetin manası; 'nefsinizle mücahede üzerine, sabrederek Allah'tan yardım dileyiniz” demektir.” Âyetin, “Düşmanla mücadele etmede, onlara karşı tahammül etmede, sabrederek Allah'tan yardım isteyiniz” manasına geldiği de söylenmiştir. Bazı âlimler ise şöyle demiştir: “Sabrederek yardım isteyiniz” demek, “Oruç ile dünyada zühd hayatı sürmeye sabrederek, Allah'tan yardım dileyiniz” demektir. Çünkü oruç tutan, gece gündüz ibadet eden zâhid kimse gibidir. 

Oruç, dünyada zühd sahibi olmanın anahtarı ve yüce Mevlâ'ya ibadet etmenin kapısıdır. 
Çünkü oruç, nefsi aşırı isteklerden, yemek, içmek gibi şehvetlerden meneder. Nitekim gece gündüz ibadet eden zâhid kimse de, zühd hayatı sürmeye başlamakla ve ibadetle meşgul olmakla nefsinin boş isteklerine mâni olur, Bundan dolayı Resülullah (s.a.v) ibadet ehli zâhid ile oruç tutan kimsenin ortak özelliğini bir manada toplayarak şöyle buyurmuşlardır: 


“Allah Teâlâ, ibadet eden genci meleklerine göstererek şöyle buyurur: 


“Ey benim için şehvetini terkeden, gençliğini benim için harcayan genç, sen benim yanımda, bazı meleklerim gibisin.* Oruç tutan kimse hakkında ise, 'Ey meleklerim, şehvetini, lezzetini, yemesini ve içmesini benim için terk eden, şu kuluma bakınız.’ 
buyurmuştur.”10 


Oruç, nefisle mücahede etmede, nefsin isteklerinin kesilmesinde ve alışkanlıklarının menedilmesinde yardımcı olur. Oruçta, nefsin zayıf düşürülmesi, aşırı istek ve arzularının azaltılması vardır. Resülullah (s.a.v), bir hadis-i kudside şöyle buyurmuştur: 


“Âdemoğlunun her ameli kendisine aittir; ancak oruç hariç. Oruç benim içindir (bana mahsustur) ve onun karşılığını ben vereceğim.”!! Burada Allah Teâlâ oruç için “oruç benim içindir” ifadesini kullanarak onun faziletini bildirmiş ve onu zatına ait bir ibadet olarak tanıtmıştır. Bu durum şu âyetlerde de mevcuttur: 


ALİ a aa (yes SİS al ALİN öf; 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“Şüphesiz mescidler Allah'a aittir. O halde, Allah'tan başkasına yalvarmayın (ve kulluk etmeyin)” (Gin 72/18). 


Başka bir âyet-i kerimede de, 


.. 


GA AN SALİ gla 0) Sİ Sal Sİ orak ye OS Öl e yal si JS ada 
“(De ki): Ben Allah'ın mübarek kıldığı bu 


beldenin (Mekke'nin) Rabb'ine kulluk etmekle emrolundum” (Neml 27/91) buyrulmuştur. 


Burada mescidler, yüce Allah'ın (c.c) katında dünya evlerinin en sevimlisi olduğundan ve Mekke de, beldelerin en şereflisi olduğundan dolayı Cenâb-ı Hak, onları kendisine izafe etmiştir. Gerçekte her şey, Allah Teâlâ'ya aittir. Oruç ibadeti de, Allah katında amellerin en faziletlisi ve en sevimlisi olduğundan Cenâb-ı Hak onu kendisine izafe etmiştir.12 


E) RAMAZAN AYININ ve BU AYDA 
ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ 


Selmân-ı Fârisi (r.a) Resülullah'ın (s.a.v) şöyle buyurduğunu rivayet eder: 

“Resülullah (s.a.v) şaban ayının son günü bize bir hutbe okudu ve buyurdu ki: 

- Ey insanlar! Büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunuyor. Bu ay içinde bulunan Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Allah 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Teâlâ, bu ayda oruç tutmayı farz; geceleri ibadet etmeyi de nâfile kılmıştır. Kim bu ayda hayırlı bir haslet (amel) ile Allah Teâlâ'ya yaklaşırsâ, diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap kazanır. Yine bu ayda bir farzı yerine getiren diğer aylarda yetmiş farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. 


- Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse, bir köle azat etmiş gibi (çok) sevap kazanır ve günahları mağfiret edilir. 


Bu sözler üzerine biz dedik ki: 


- Ey Allah'ın Resülü! Hiçbirimizin bir oruçluyu iftar ettirecek durumu yok! 


Resülullah (s.a.v) sözlerine şöyle devam etti: 


- Oruçluya bir içim süt, bir yudum su ve birkaç hurma vererek iftar ettiren kimseye de Allah Teâlâ bu sevabı verir. Kim bir oruçlunun karnını doyurursa, Allah Teâlâ onun günahlarını affeder. Yine ona benim kevser havuzumdan su içirir ve ondan sonra hiç susuzluk çekmez. Oruç tutan kişinin sevabın- dan bir şey eksilmeden, kendisinin kazandığı sevap kadar da iftar ettiren kişiye sevap verilir. 


- Bu ay öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olmaktır. Bu ayda kölesinin (hizmeiçisinin, işçisinin) işini hafifleten kişiyi Allah Teâlâ ateşten azat eder. 


18 


Bu ayda şu dört haslete sıkıca sarılın; iki haslet ile Rabb'inizin rızasını kazanır, diger ikisine de her zaman ihtiyaç duyarsınız. 
Rabb'inizin rızasını kazandıracak iki haslet şudur: Allah'tan başka ilâh bulunmadığına şehadet getirmek ve Allah'tan günahların bağışlanmasını dilemek. Her zaman ihtiyaç duyduğunuz iki haslet ise Rabb'inizden cenneti istemek ve cehennemden O'na sigınmaktır.”13 


Resülullah (s.a.v) başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: 


“Ramazan ayının ilk gecesi gelince sekiz cennetin bütün kapıları açılır. Bu ay boyunca cennet kapılarından hiçbiri kapanmaz. 
Cenâb-ı Hak, bir nidacıya şöyle ilan etmesi için emir verir: 


“Ey hayır arayan kişi, gel! Ey kötülükte ileri giden kişi, kötülükleri bırak! Günahlarının bağışlanmasını dileyen yok mu, bağışlansın! 
Dilekte bulunan yok mu, dileği verilsin! Tövbe eden yok mu, tövbesi kabul edilsin!” 


Bu durum fecir doğup sabah oluncaya kadar böyle devam eder. Allah Teâlâ, her gece iftar vakti azabı hak etmiş bir milyon kişiyi cehennemden azat eder.”4 


“İnsan oruç ayı olan Ramazan ayına neşeli olarak girmeli ve ona kavuştuğu için Cenâb-ı Hakk'a şükredip sevinmelidir.” 


Hz. Mevlânâ [k.s] 
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Büyük arif İmâm-ı Rabbâni (k.s) yazdığı bir mektupta ramazan ayının, Kur'ân-ı Kerim ile tam bir münasebeti olduğunu, Kur'ân-ı Kerim'in bu ayda indiğini, 

“Ramazan ayı, Kur'an'ın indirildiği aydır” (Bakara, 2/183) âyet-i kerimesinin bunu doğruladığını söylemiş ve şöyle demiştir: 


“Bu münasebetle ramazan ayı, bütün hayır ve bereketleri kendinde toplamıştır. Sene içinde herhangi bir yolla kişiye ulaşan bütün bereket ve hayırlar, kıymeti büyük olan ramazan ayının bereket deryasından bir damladır. Bu ayda sağlanan cemiyet (toparlanma) hali, sene boyunca elde edilecek olan cemiyetin sebebidir. 
Bu ayda düşülen tefrika (dağınıklık) hali ise, sene boyunca tefrikaya yol açar. Ramazan ayı, kendisinden hoşnut ve razı olduğu halde ayrılan kimseye ne mutlu! Ramazan ayı, kendisine kızgın ve kendisinden memnun olmadığı halde ayrılan kimseye de yazıklar olsun. Çünkü o kimse, birçok bereket ve hayırdan mahrum kalmıştır. Ramazan ayında Kur'ân-ı Kerim hatmetmenin sünnet oluşu, bütün asli kemâlât ve bereketlere erişmeye vesile olması sebebiyle olması mümkündür. Ramazan ayı ile Kur'an hatmini bir araya toplayan kimsenin, ramazan ayının bereket ve hayırlarından mahrum kalmaması umulur. Bu ayın gündüzlerinde bulunan bereket diğer aylarınkine benzemez. 
Gecelerinde bulunan hayırlar da başka ayların geceleri ile kıyas edilemez."15 
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“Seyyid Muhammed Raşid (k.s) hazretleri farz ve vacip ibadetlerinin dışında nafile ibadetlere, bilhassa geceleyin yapılan amellere çok önem verir, sofilere gece namazına kalkmayı tavsiye ederdi. 


Vitir namazını gece teheccüd namazıyla birlikte kılardı. Kuşluk namazını diğer zamanlarda dört, Ramazan ayında sekiz rekat kılardı. 


Gecenin çok az kısmını uyku ile diğer zamanını güneş doğuncaya kadar ibadetle ihyâ ederdi. 

Ramazan ayında amelini arttırır, gece ve gündüz olmak üzere günde 2 defa tesbih namazı kılardı. İlk on beş gün teheccüd namazını ailesi ile son on beş günü camide cemaatle kılar, Ramazanın son on günü gecesinde uyumayarak, Kadir gecesine vasıl olmaya çalışırdı. Diğer zamanlar günde bir cüz Kur'ân-ı Kerim okurken, bunu Ramazan ayında iki günde bir hatim indirmeye kadar fazlalaştırırdı. 


Ramazan ayı orucu dışında Şevval ayı orucunu, Arefe günü orucunu ve Muharrem orucunu hiç terk etmezdi. 


Hangi şartlarda olursa olsun hatme-i hacegânı yapmaya çalışır ve yakınlarına da tavsiye ederdi.” 


* Dr. A. Salahaddin Kınacı, Seyda Hazretleri'nin Hayatı, S. 21-22, Sey-Tac Yayınları, 2008. 
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“Kendini halktan gizlemek ve fazla tanınmamak, bir rahatlık ve tehlikelerden emin olmaktır. Oruç ise, bir yönüyle Samediyyet/ kimseye muhtaç olmama sıfatıdır; onun benzeri bir amel yoktur.” 


İmam Gazâli [k.s] 


“Allah Teâlâ'nın “Oruç benim içindir, onun mükâfatını ancak ben veririm” kudsi hadisinde, hakiki oruca işaret vardır. Gerçek oruç ise, Allah Teâlâ'nın dışındaki her şeyden tümüyle el çekmek, onlara gönül vermemektir.” 


Şah-ı Nakşibend [k.s] 


“Oruç kendine has özellikleri olan bir anahtardır, çünkü bu daracık yerde cehennemi kapayıp cenneti açar.” 


Abdurrahman-ı Câmi [k.s] 


“İşte oruç, külü deşer, betonları kırar, eskiyen dünyayı tazeler, alışkanlıkarı elastikleştirir, donmalarını önler, içgüdüleri pırıl pırıl yapar, insanı melankoliye düşmekten, yani eşyayla ilgisini kesmekten korur, kâinatı 

yeniden yaşanmaya değer bir yer haline getirir, insanı yeni doğmuşçasına yaşamaya hevesli, iştahlı bir yeni insan yapar.” 
Sezai Karakoç 
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İKİNCİ BÖLÜM 


A) ORUCUN HİKMET ve SIRLARI 


Hiç şüphesiz yüce Rabbimiz'in yarattığı her şeyde, emir ve yasaklarında birçok sır ve hikmet olduğu gibi, oruç ibadetinde de bilmediğimiz sırlar ve hikmetler vardır. Mevlâmız bu sır ve hikmetlerin bir kısmını gönderdiği peygamberlere ve sevdiği marifet sahibi kullarına bildirmiştir. Nice rabbâni âlimler ve evliyalar kitaplarında ve sohbetlerinde İslâm'ın beş temel esasından biri olan ve yüce Rabbimiz'in rızasına ulaşmaya vesile olan orucun sır ve hikmetlerinden bahsetmişlerdir. Bizlere bildirilen bu sırlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. 


1) Oruç Allah Teâlâ'nın “Samediyet” 


Sıfatıyla Vasıflanmaktır 


Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla vasıflanmayı yani Cenâb-ı Hakk'ın ahlâkı ile ahlâklanmayı kısaca açıklayacak olursak Allah Teâlâ'nın, âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerde bildirilen birçok isim ve sıfatı vardır. Bizler Allah Teâlâ'yı, ilmi olarak ancak bu isim ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Kuldan istenilen ise Rabbimiz'in bu güzel isim ve sıfatlarıyla kulun beşeri fıtratına uygun bir şekilde, gücü nisbetinde vasıflanmasıdır. Yani güç yetirebildiği kadar Allah Teâlâ'nın sıfatlarına benzer sıfatlar elde etmeye çalışmasıdır.!6 Nasıl ki çok seven ve aşık olan bir kimse, sevdiği kimseye benzemeye ve ona yakın olmaya çalışır. Kul da çok sevdiği Rabb'i-nin isim ve sıfatlarıyla vasıflanarak O'nun rızasını kazanmaya ve ona yakın olmaya çalışır. 
Misal verecek olursak Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarından biri “Rahmân” sıfatıdır. Manası ise “bütün canlılara rahmet eden, acıyan ve nimet veren” demektir. Bizlerin Allah Teâlâ'nın bu sıfatıyla vasıflanmamız; gücümüz yettiğince insanlara ve diğer canlılara karşı merhametli olmamız, onlara Cenâb-ı Hakk'ın bizlere lutfettiği nimetlerden vermemiz anlamına gelir. Rabbimiz'in bu güzel isim ve sıfatlarını zikrederek misalleri çoğaltabiliriz. 


“Sen, canının içinde Kur'ân-ı Kerim'in nurunu istiyorsan, şunu bil ki, oruç bütün Kur'an'ın 


tertemiz nurunun sirridir.” 


| 
Hz. Mevlânâ [k.s] 


e m J 


Oruç tutmak, sadece aç ve susuz kalmak değildir. Oruç, Allah Teâlâ katında özel bir öneme sahiptir. Orucun manasına baktığımızda genel olarak yemek-içmekten uzak durmak ve nefsin arzularına karşı kendini tutmak anlamına geldiğini görüyoruz. Cenâb-ı Hak ise yemek, içmek gibi sıfatlardan ebediyen münezzehtir (uzaktır). Bizim de bu manada Allah Teâlâ'nın bu “samediyet” sıfatıyla vasıflanmamız, belirli bir vakit de olsa beşeri fıtratımıza uygun bir şekilde ve gücümüz nisbetinde vasıflanmamız anlamına gelir. 


Ebü Tâlib Mekki (k.s) Kütü'r-Kulüb isimli kitabında orucun fazilet ve sırlarından bahsederken şunları söylemiştir: 


“Oruç ibadeti de, Allah katında amellerin en faziletlisi ve en sevgilisi olduğundan Cenâb-ı Hak, e Mall “Oruç benim içindir”7 buyurarak onu kendisine izafe etmiştir. Çünkü oruçta, yüce Allah'ın “yeme-içme ve hiçbir şeye muhtaç olmaması, her şeyin kendisine muhtaç olması”, “samediyet” ahlâkıyla (sıfatıyla) ahlâklanmak vardır ve oruç ibadeti, sadece Allah Teâlâ'nın bildiği sırlı amellerden biridir.”18 


İmam Gazâli (k.s) ise bu konuyla ilgili /hyâü Ulümi'd-Din isimli eserinin “Orucun Sırları” bölümünde, orucun bâtıni (manevi) şartlarının önemini anlatırken şu açıklamayı yapmıştır: 


“Ahiret âlimleri oruçtan asıl maksadın, Allah Teâlâ'nın “samediyet” ahlâkıyla ahlâklanmak olduğunu ve mümkün olduğu kadar şehvetlerden kaçınarak meleklere uymak olduğunu söylemişlerdir. 


Çünkü melekler şehvetlerden uzaktır. İnsanın rütbesi, aklın nuruyla şehvetlerini (nefsin istek 


23 


ve arzularını) kırmaya gücü yetmesi sebebiyle rütbesinden daha üstündür. Fakat insanları şehvetleri kuşattığı için ve şehvetlere mübtela olduklarından dolayı rütbeleri meleklerin rütbesinden aşağıdadır. 


Bu bakımdan ne zaman ki insan şehvetlere dalarsa esfel-i sâfiline (en aşağı mertebeye) doğru yuvarlanıp gider ve sonunda hayvanlardan daha aşağı bir mertebeye düşer. Şehvetlerini kırmaya devam ederse a'lâ-i illiyyine, (en yüksek mertebelere) yükselir ve sonunda meleklerin mertebelerine ulaşır. Zira melekler, manen Allah Teâlâ'ya yakındırlar. 
Onlara uyan ve onların ahlâkıyla ahlâklanan kimseler de onlar gibi, Cenâb-ı Hakk'a yakınlaşır. Çünkü yakın olana (meleklere) benzeyenler, (yüce Allah'a) yakınlaşmış demektir. Ancak buradaki yakınlaşma, mekân bakımından değil, sıfat bakımındandır.”19 


Sen, göklere çıkmak, miraç etmek sevdasındaysan, şunu bil ki oruç, senin önüne ge- 


ürilmiş bir Arap atı gibidir. 


Hz. Mevlânâ [k.s] 


Bu konuda büyük arif İmam Şa'râni (k.s) Fethu'1-Mübin adlı kitabında orucun hikmet ve sırlarından bahsederken şöyle demiştir: 


“Ey kardeşim, Allah Teâlâ sana rahmet eylesin! 
İyi bil ki orucun başlıca hikmetleri şunlardır: 


Oruç, zâhiri29 ve bâtıni2! uzuvları (organları) ahirette azabı gerektiren yasaklardan menetmek 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demektir. Böylece oruç tutan kimse ahireti hatırlar ve ahirette azap çekmeyi gerektiren şeylerden kaçınır. Şüphesiz kulun işlediği bütün haramlar, kendisi için cehennemde bir kapı açılmasına sebep olur. 


Oruç tutan kimse, oruç sebebiyle Cenâb-ı Hakk'ın sıfatını hatırlamalıdır. Çünkü sadece Allah Teâlâ rızık verir ve doyurur, O doyurulmaz (yemez-içmez), O hiç bir şeye muhtaç değildir. Kul da güç yetirebildiği kadar, kapasitesine göre, Cenâb-ı Hakk'ın bu sıfatı ile (kısa bir süre de olsa) vasıflanmaya çalışmalıdır. Zira orucun manası, kulun yasaklanan şeylerden sakınması, kendini kontrol etmesidir. Bu ise, oruç tutan kimsenin gündüz oruç tutma vaktinde organlarını yasaklanan şeylerden muhafaza etmesi ve kontrol altına almasıyla olur. Çünkü oruç, ancak gündüz tutulur. Bu nedenle oruç vakti yasak olan, yemeiçme gibi mubah olan şeyler, güneş batıp akşam oruç açıldıktan sonra yapılır ve imsak vaktine kadar devam eder. 


Yemek içmek gibi arzulardan uzak olmak ilâhlık vasıflarındandır (sıfatlarındandır). Bu vasıf tam manasıyla, herkesi doyuran ve kimse tarafından doyurulmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah Teâlâ'nın vasfıdır. Nitekim kudsi bir hadiste Resülullah Efendimiz'in (s.a.v) Allah Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: 


EZ NEYE Kia 


“Oruç benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim. ”22 
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Allah Teâlâ burada orucu kendisine izafe etmiştir. Yani yememek, içmemek ve şehevi arzulardan uzak durmak vb. vasıflara tam manasıyla Allah Teâlâ'dan başka kimsenin sahip olamayacağı belirtilmiştir. Çünkü Allah Teâlâ yemeye ve içmeye ebediyen muhtaç değildir. Ezelden ebe- de Cenâb-ı Hak bütün ihtiyaç, istek ve arzulardan münezzehtir (uzaktır). Bu vasıflar, tam anlamıyla sadece Allah Teâlâ'ya aittir. O'ndan başka varlıkların ise yemeye ve başka şeylere ihtiyacı vardır. 


Meleklerin yiyeceği (gıdası) tesbih, içecekleri ise halis muhabbet, marifet ve saf ilimdir. Bunların dışında bütün canlıların yiyecek ve içeceği, dünyada ve nerede yaşıyorsa kendilerine uygun olan şeylerdir. 


Kuşkusuz Allah Teâlâ bir kısım sıfatlarıyla, kullarının vasıflanmalarını, kapasitesi ve gücü yettiği kadar bu sıfatlarla vasıflanarak ibadet etmelerini istemiştir. Hakikatte oruç, yani yememek, içmemek ve şehevi arzulardan uzak durmak Cenâb-ı Hakk'ın ilâhlık vasıflarından biridir ve canlılara en zor gelen şeylerdendir. 
Çünkü yememek ve içmemek gibi vasıflar canlıların yaratılışına aykırıdır. Bu nedenle, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah Teâlâ'dan başka bütün canlılar, varlıklarını ancak bir madde ile sürdürebilirler,”28 


Bu sözlerden anlıyoruz ki, orucun sırlarından biri kulun gücü nisbetinde Allah Teâlâ'nın “samediyet” sıfatıyla vasıflanmasıdır. 
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Oruç, can gözünün açılması için bedenleri kör eder. Senin gönül gözün kör de, o yüzden kıldığın namazlar, yaptığın ibadetler sana o aydınlığı vermiyor, hakikati göstermiyor. 


Hz. Mevlânâ [k.s] 


2. Oruç İnsanı, Nefsin Arzularına ve Eşyaya Tapmaktan Kurtarır 


Cenâb-ı Hak, insanın hevâsını, nefsinin istek ve arzularını ilâh edinmesini kesinlikle yasaklamış ve sadece kendisine ibadet edilmesini istemiştir. 

Yüce Rabbimiz Kur'ân-ı Kerim'de insanın içine düştüğü büyük yanlışı bizlere şu âyet-i kerime ile haber vermiştir: 


ZN EA Wil gari A 
Aİ! e Sa 


“Hevâsını (nefsinin istek ve arzusunu) kendisine ilâh (mâbud) edinen kimseyi gördün mü?” (Furkân 25/43). 


Bir hadis-i şerifte Resül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur. 


“Allah Teâlâ katında, gökyüzü altında O'nun dışında tapılanlar arasında nefsin hevâsına tapmaktan daha büyük bir günah yoktur.”24 


Hiç şüphesiz nefsin hevâsına tapmak en büyük hata ve günahtır. İşte orucun sırlarından bir diğeri insanı bu hataya düşmekten koruyan en önemli ibadetlerden biri olmasıdır. 


Büyük arif İmam Şa'râni (k.s), orucun sırlarını anlatırken oruç ibadetinin, nefsin aşırı istek ve arzularını kırarak, insanoğlunun Allah Teâlâ'dan başka bir varlığa kulluk etmesine ve maddeye köle olmasına sebep olan unsurları engellediğini belirtmiş ve şöyle demiştir: 


“Cenâb-ı Hak, nefsin aşırı arzularını kırmayı istemesi ve eşyaya (dünya malına, maddeye) tapmak ve köle olmak gibi sebepleri ortadan kaldırmayı istemesi nedeniyle orucu kulları üzerine farz kılmıştır. Şayet kul; nefsin aşırı istek ve arzularını yerine getirmeye devam ederse, eşya onu kendisine esir alır ve köleleştirir, aynı zamanda Allah Teâlâ'dan uzaklaştırır. 


Oruç ise, Allah Teâlâ'dan başka bir şeye, kulluk etmeye sebep olan şeylerden alıkoyar ve nefsin aşırı istek ve arzularına köle olmaktan kurtarır. Çünkü kâmil insan olmaktan gaye, insanın eşyaya hükmetmesidir. Yoksa eşyanın insana hükmetmesi değildir. Zira insan, Cenâb-ı Hakk'ın mülkünde O'nun halifesidir. Eşya insana hükmettiği ve insan nefsin istek ve arzularına uymakta aşırıya gittiği vakit asıl hikmet tersine dönmüş olur. Böylece dünya malına hükmetmesi gereken insan, eşyaya mahküm olur ve en yüksek mertebeye çıkması gerekirken en alt mertebeye düşer. Nitekim âyet-i kerimede insanoğlunun âlemlere üstün kılındığı belirtilmiş ve şöyle buyrulmuştur: 
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Ser iz KLAS AZN AKİN İİ 
‘Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size 


Allah'tan başka bir ilâh mı arayayım, dedi’ (Arat 71140). 


Hevâsını (nefsin kötü istek ve arzularını) kendine ilah edinen kimseler vardır. Eşya, işte bu hevâ vasıtasıyla, insanı kendisine köle yapar. 
Oruç ise Allah Teâlâ'dan başkasına ibadet etme sebeplerini, faktörlerini engeller. 


Muhakkak Cenâb-ı Hak, oruç tutması gereken kimselerin, ramazan orucunu gerektiği gibi güzelce tuttukları vakit, Allah Teâlâ'dan başka bir şeye ibadet etme sebeplerinin hepsini engelleyeceğini bildirmiştir. Bununla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: 


‘Ramazan sağlam olduğu (güzelce, gereği gibi değerlendirildiği) vakit, bütün sene sağlam geçer.’ ?5 


Bu sebeple her kim, ramazan ayını güzelce, gereği gibi değerlendirmeye devam ederse, akıl ve nefis sebebiyle zarar (engel) meydana gelmediği müddetçe gerçek hürriyete kavuşur ve Allah Teâlâ'dan başka bir şeye kulluk etme sebeplerinden kurtulması da o nisbetle çoğalır.”26 
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İbn Ata (k.s) der ki: “Ahlâk iyi olmadıktan sonra, kılınan namazın, tutulan orucun çok olmasının fazla bir önemi yoktur. Hatta sadaka ve mücahede (nefsini yenmeye çalışma) bile 
| hiçtir. Bu yolda yükselenler, ne namazla ne de | 
| oruçla yükseldiler. Ne sadaka ile ne de müca- | 
| hede ile üstün dereceler buldular. Yükselen, 
| ancak iyi huyla (güzel ahlâkla) yükseldi. Çünkü Resül-i Ekrem Efendimiz, “Kıyamet günü, bana en yakın olanınız, huyu ve ahlâkı en güzel olanınızdır?” buyurmuştur.28 


3. Kendince Bütün Varlıklaı 
Oruç Tutar 


Bizler belli bir vakit oruç tutarak bazı şeylerden uzak durduğumuz ve Rabbimiz'in emrini tuttuğumuz gibi, bütün varlıklar da kendilerine göre, güçleri nisbetinde kendilerini, emredilen şeylerin dışına çıkmaktan menederler ve Cenâb-ı Hakk'ın emrini yerine getirirler. 


Orucun sırlarından biri de vazifelerinin dışına çıkmaktan kendilerini tutmaları ve emredilenleri yerine getirmeleri bakımından bütün canlıların ortak olmasıdır. İmam Şa'râni (k.s) bu konuyu şu sözleriyle açıklamıştır: 


“Ey kardeşim! Bil ki oruç, bütün varlıklar arasında ortaktır. Oruç bütün varlıkları kapsar. Bütün mahlükatın, kendileri için belirlenen vazifelerin dışına çıkmaktan kendilerini alıkoymaları orucun manalarındandır. 
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Bütün varlıklara baktığın zaman, hepsinin emredildikleri ve kendileri için kaydedilen şeyleri yapmaya devam ettiklerini görürsün. 


Sen dağ gibi ağır olan varlıkların, yerlerinde durduklarını ve hareket etmediğini görürsün. 
Hafif olan varlıkların da yerlerinden yukarı doğru yükselmediklerini görürsün. Her şey emredilecek bir zamana bağlanmıştır. Yer ve gök yok olmaktan belirli bir zamana kadar alıkonulduğu gibi, bütün varlıklar da alıkonulmuştur, hepsinin belirli bir vakti vardır. Bu söylenenler, kendilerine uygun olarak her varlığın bir nevi oruç tutması demektir. 


Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
EE di EMİL yi a 
BIS eb EYİ Gİ öz ll a 
“Göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) ister istemez Ona boyun eğmiştir” (Âl-i İmrân 3/83). 


PA w 


ABLAYI e g O 
“Süphesiz Allah katında din İslâm'dır” (Âl-i İmrân 3/19). 


‘Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecektir” (Âl-i İmrân 3/85). 

Çünkü o bütün mahlükata farz kılınan Allah'ın dinidir. Değişmeyen ve dönüşmeyen fıtratıdır. 


Âlemin Orucu: Âlemdeki bütün varlıklar, yaratıcısı olan Allah Teâlâ'nın hükmüne boyun 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eğerek, kendini zaptederler ve emredilen şeylerin dışına çıkmaktan kendilerini alıkoyarlar. 
Cenâb-ı Hak'tan başkasına da itaat etmezler. 
Hakikat nazarıyla baktığın zaman, insan ve cinler hariç âlemdeki bütün varlıkların yaratılış, hüküm, hal ve söz bakımından, bu şekilde hareket ettiğini görürsün. İnsanlar ve cinler hüküm ve yaratılış bakımından diğer varlıklardan ayrılmışlardır. Bu sebeple bir hadiste şöyle buyrulmuştur: 


“Şüphesiz Allah Teâlâ, her ramazan dilediği kimseler hariç birçok kimseyi cehennemden âzat eder. ?9 


Azat edilmelerinin sebebi ise, o kimselerin, mahlüka (madde veya herhangi bir varlığa) köle yapan nefsin arzularından kendilerini alıkoymalarıdır. Şüphesiz Allah Teâlâ gafür ve rahimdir 
(Çok bağışlayandır, çok merhamet edendir)” 30 


4) Orucun Karşılığını 
Allah Teâlâ Verecektir 


Orucun sırlarından bir başkası, Allah Teâlâ'nın orucu diğer ibadetlerden ayrı tutması ve karşılığını ancak kendisinin vereceğini bildirmesidir. Bu durum ise oruç ibadetinin, ayrı bir özelliği ve kıymeti olduğunu açıkça ortaya koyar. Nitekim kudsi bir hadiste Resülullah (s.a.v) Allah Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu söylemiştir: 


“Âdemoğlunun her ameli kendisine âittir; ancak oruç hariç. Oruç benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim. ”3! 
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Bu kudsi hadisi birçok âlim ve arif açıklamış ve bizleri aydınlatmıştır. Ariflerden Ebü Tâlib Mekki (k.s) bu hadisin açıklamasında şunları söylemiştir: 


“Denilmiştir ki, âdemoğlunun her amelinin bir karşılığı vardır ve dünyada yaptığı zulüm ve haksızlıklara karşı ahirette, amelleri karşı tarafa kısas olarak verilerek yaptığı amel yok olur, gider. Ancak oruç bundan ayrı tutulmuştur. 
Çünkü onda, hiçbir kısas (misilleme) uygulanmaz. Allah Teâlâ, kıyamet günü oruç hakkında, “Bu, benim içindir, bunda hiç kimse kısas hakkı isteyemez (ondan bir şey noksanlaştıramaz)' buyurur. 


Denilir ki, her amelin bilinen bir karşılığı vardır. 
Oruç ise böyle değildir. Onun sevabını kimse bilemez. Onun sevabı hesaba sığmayacak kadar fazladır. Çünkü oruç tutun kimse, kendisini tamamen yüce Allah'a adar. Karşılığı da hesaba sığmayacak bir şekilde ödenir. Bu durum, şu âyet-i kerimede işaret edilmiştir: 


BA be el G G i T SG ga E E esi 
‘Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için sak- 


lanan göz aydınlatıcı, sevindirici nimetleri hiç kimse bilemez’ (Secde 32/17). 


Bu âyetin tefsirinde, onların yaptıkları amelin oruç olduğu söylenmiştir. 


Diğer bir âyette geçen 'sâihün' (seyahat edenler)32 kelimesinin tefsirinde onların oruç tutanlar 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olduğu söylenmiştir. Sanki onlar, açlıkları ve susuzluklarıyla Rab'lerine doğru seyahat ederler. 
Onlar, yeme-içme gibi dünya ehlini sevindiren nimetleri terketmişler, buna karşılık Mevlâ'ları da, onlar için kimsenin bilemediği nice sonsuz nimetler hazırlamış demektir. 


Başka bir âyet-i kerimede Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


ÇÜ A İİ Öğle öp ll 


“Sabredenlere, mükâfatları elbette hesapsız olarak verilecektir” (Zümer 39/10). 


Burada sabredenlerden maksat, oruç tutanlar olduğu söylenmiştir. Nitekim ‘sabır’ orucun isimlerinden biridir. Nasıl ki oruç tutan kimse, oruç tutarak yapmış olduğu zikri kendi nefsinde gizliyorsa, Cenâb-ı Hak da onun karşılığı olan büyük mükâfatı başkalarından gizlemiştir. Hadis-i kudside, ‘Her kim, beni kendi nefsinde zikrederse, ben de onu nefsimde anarım 3 buyrulmuştur. Oruç, yüce Allah'ı gizlice zikretmektir. Bu durum ise bir sırdır.”84 


“İnsanlar cennete Allah Teâlâ'nın rahmetiyle girerler, oradaki dereceleri yaptıkları ibadetle elde ederler, ebedi olarak cennette kalmaları ise tuttukları orucun karşılığıdır. Çünkü Allah Teâlâ, “Oruç benim içindir, onun karşılığını ben vereceğim' buyurmuştur.” 


Hucviri [k.s] 
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Yüce Allah'ın, “Oruç Benim İçindir” 


Sözünün Mânası 


İbn Receb Hanbeli (rah) Letâifü'-Maârif isimli eserinde Li ê p “Oruç benim içindir” kudsî hadisi ile ilgili açıklama yaparken şunları söylemiştir. 

“Şüphesiz Allah Teâlâ, diğer ibadetlerin dışında, yalnızca orucu kendisine izafe ederek, oruca ayrı bir önem vermiştir. Bu konu hakkında fıkıh âlimleri, mutasavvıflar ve diğer din âlimleri birçok görüş bildirmiş ve açıklama yapmışlardır. Bu açıklamaların içinde şu ikisi en güzellerindendir: 


1. Oruç, nefsin hoşuna giden ve nefsin meyilli olarak yaratıldığı asli istek ve arzuları, Allah (c.c) için terketmektir. Oruçtan başka bir ibadette böyle bir durum yoktur. 


Nitekim hacda ihramlı iken, yeme içme gibi isteklerin dışında, eşiyle cima yapmak ve güzel koku sürmek gibi cimaya sebep olabilecek şeyler terkedilir. Aynı şey, itikâfta olan kimse için de geçerlidir. 


Namazda ise namaz kılan kimse her ne kadar nefsin bütün isteklerini terketse de namaz kılma süresi oruç gibi uzun değildir. Hatta namaz kılacak olan kimsenin yemek hazırken (ayrıca vakit varken) namaz kılması uygun görülmemiştir. 


Özellikle sıcakta oruç tutmak imanın hasletlerinden biridir. Resül-i Ekrem (s.a.v) seferde, aşırı derece sıcakta da oruç tutmuştur. 


Bir kimse, nefsin arzularını yapmaya gücü yettiği halde, Allah'tan başka kimsenin görmediği bir yerde, bu arzularını sırf Allah için terkederse 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bu, o kimsenin sağlam bir imana sahip olduğuna delildir. Kuşkusuz oruç tutan kimse, kimsenin görmediği yerde bile kendisini gören bir Rabb'i olduğunu bilir. Tek başına olsa bile, meyilli olarak yaratılmasına rağmen nefsin istek ve arzularından, Allah (c.c) için kendini meneder. Oruç tutan kimse Rabb'ine itaat eder, emrine sımsıkı yapışır. 
Cenâb-ı Hakk'ın azabından korkarak ve vereceği mükâfata rağbet ederek yasaklarından sakınır. 
Kul şehvetlerini terkettiği için Cenâb-ı Hak, 'Kulum benim için şehvetini, yemesini ve içmesini terketmiştir“5 buyurur. Bu sebeple Allah Teâlâ, diğer ibadetler arasında sadece orucun kendisine mahsus bir ibadet olduğunu bildirmiş ve karşılığını bizzat kendisinin vereceğini haber vermiştir. 


Oruç tutan mümin, Mevlâ'sının rızasının, şehvetlerini terketmekte olduğunu bildiği vakit, O'nun rızasını kendi hevâsının (nefsin arzularının) önüne alır. Cenâb-ı Hakk'ın, yaptığı her işten haberdar olduğuna iman ettiği için, Allah için şehvetini terketmekten zevk alır. Bu sebeple müminlerin çoğu, Allah Teâlâ'nın ramazan ayında oruç bozmayı kerih gördüğünü bildikleri için, orucunu bozmaya zorlasalar bile özürsüz olarak orucunu bozmazlar. Zira Allah Teâlâ'nın yapılmasını istemediği şeyleri, müminlerin çirkin görmeleri, sağlam bir imana sahip olduklarının alametidir. Kâmil mümin, her ne kadar nefsinin arzularına ters olsa da Mevlâ'sının razı olduğu ibadetlerden zevk alır. 
Mevlâ'sının razı olmadığı şeyleri yapmak, her ne kadar nefsin arzusuna uygun olsa bile kendisine acı verir, elem duyar. 
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2. Şüphesiz oruç Rabb'i ile kul arasında bir sırdır, onu başkası bilmez. Çünkü oruç, kalben niyet edilerek yapılan bir ibadettir. Bunu Cenâb-ı Hak'tan başka kimse bilemez. Kul da gizli olan şehvetlerini terkeder. Bu nedenle, “Görevli melekler orucun sevabını yazamaz” denilmiştir. Bazı âlimler ise, “Oruçta riya yoktur” demişlerdir. Her kim kimsenin görmediği yerde, nefsinin davet ettiği şeyleri yapmayı Allah (c.c) için terkederse bu, o kimsenin sağlam bir imana sahip olduğuna işarettir. Şüphesiz Allah Teâlâ kullarının, kimsenin bilmediği hayırlı ameller yapmasından hoşnut ve razı olur. Allah Teâlâ'ya karşı muhabbeti fazla olan müminler de sadece Cenâb-ı Hakk'ın bildiği amelleri yapmaktan hoşlanırlar. Hatta bazı muhabbet ehli müminler, görevli meleklerin bilmediği amelleri yapmayı daha çok sever ve tercih 
ederler.” 38 


“Allah Sübhânehü şöyle buyurmaktadır: 


“Oruç benim içindir ve onun karşılığını ancak ben veririm.” 


Daha açık bir ifadeyle Allah Teâlâ, orucun kendisine has olduğunu, bu konuda başkası- nın kendisine ortak olamayacağını açık biçim- de belirtmiş olmaktadır. İbadetlerin hiçbirinde Allah'a şirk koşmak caiz olmadığı halde bu hadis-i kudside özellikle oruç ibadetinin belirtilmesi Allah Sübhânehü'nun ona verdiği önemi göstermekte ve oruca kesinlikle şirk bulaştırmamak gerektiğine işaret etmektedir. 


İmam Rabbâni [k.s], Mektübât 
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| 


Kıssa 

Oruç Tutmaya Niyet Eden Çocuk 

Bir gün henüz akıl baliğ olmamış bir çocuk niyet edip oruç tutmaya başlar. Yüz türlü sıkıntı ile kuşluk vaktine kadar sabreder. 
Çocuğun annesi, babası ve bakıcısı oruç tutmasına hürmet ederek ve rahatça orucunu tutması için o gün çocuğu okula göndermez. 
Annesi kucaklar başından öper, babası okşar ve adet üzere çocuğa bir takım şeylerle iltifat edip överler, 

Fakat öğle olunca çocuk iyice acıkmaya başlar ve açlık ve susuzluk canına tak eder. 
Kendi kendine, “Akşama daha çok vakit var, bir iki lokma yesem annemle babamın nereden haberi olacak?” diye düşünür. 

Çocuk, anne ve babasına yaranmak için 


| oruç tutmuş gibi görünür ancak gizlice 


orucunu bozar ve bir şeyler yer. 

Şayet sen, Allah'ın (c.c) seni gördüğünü düşünüp O'ndan korkmadıktan sonra namazı abdestsiz olarak kılsan kim nereden bilecek? 

Çocuk buluğ çağına girmediği için orucu anne ve babasına hoş görünmek için tutmuş olabilir. Ancak halka gösteriş için ibadet yapan yaşı olgun bir kimse bu çocuktan daha cahildir. İnsanlara gösteriş için ve dindar görünmek için kılınan namaz (ve oruç) cehennem kapısının anahtarıdır. 

Şayet tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa, yarın senin seccadeni cehenneme sererler. 

Şeyh Sadi Şirâzi, Bostan 
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Orucun Mükâfatı 


İmam Gazâli (k.s) /İhyâü Ulümi'd-Din isimli eserinde orucun fazileti ve mükâfatı hakkında şu açıklamayı yapar: 


“Oruçlunun mükâfatı bol bol, ölçü ve tahminlere sığmayacak şekilde hesapsız olarak verilir. 
Esasen münasip olan da böyle olmasıdır. Çünkü her ne kadar bütün ibadetler Allah Teâlâ'ya mahsus olsa da oruç ibadeti, Allah Teâlâ içindir, O'na mahsustur ve Allah Teâlâ'ya nisbet edilmekle şereflenmiştir. Nasıl ki bütün yeryüzü Cenâb-ı Hakk'a ait olmasıyla beraber, yalnız Kâbe Allah Teâlâ'ya nisbet edilerek (Beytullah denilerek) şereflenmiştir. Orucun bu özelliği şu iki manadan dolayı olduğu söylenmiştir: 


1. Oruç, nefsi yemekten, içmekten ve şehvetten alıkoymak ve bunları terketmektir. Bu ise, başkası tarafından görünmeyen gizli bir ibadettir. 
Oysa diğer ibadetler (hac ve namaz gibi) herkes tarafından görülür. Orucu ise ancak bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah (c.c) bilir. Şüphesiz oruç, sırf sabır ile yapılan bâtıni (gizli) bir ibadettir. 


2. Kuşkusuz oruç, Allah Teâlâ'nın düşmanı olan şeytanı kahretmek için bir vesiledir. Çünkü şeytanın saptırma vesileleri şehvetler, nefsin istek ve arzularıdır. Şehvetler ise yemek ve içmekle kuvvet bulur. Bu nedenle Resülullah Efendimiz (s.a.v), “Kuşkusuz şeytan, sizin damarlarınız- da kanın dolaştığı gibi dolaşır. Açlık ile şeytanın yollarını daraltınız”37 buyurmuştur. Yine bu sırra binaen bir gün Hz. Peygamber (s.a.v) Âişe (r.anha) validemize, | 
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- Ey Âişe! cennetin kapısını vurmaya devam et, buyurur. Aişe (r.anha), 


- Ne ile, diye sorar. Hz. Peygamber (s.a.v), - Aç kalmakla, buyurur.88 


Oruç, özellikle şeytanın vesveselerine engel olması, yollarını daraltması sebebiyle de Allah Teâlâ'ya nisbet edilme özelliğini hak etmiştir. 
Yüce Allah'ın (c.c) düşmanını kahretmekte, Allah Teâlâ'nın dinine yardım vardır. Allah'ın dinine yardım eden kimse de mutlaka Cenâb-ı Hakk'ın yardımına mazhar olur. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


alla 225 Ol İl gil İY e 
“Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz” (Muhammed 
4717). 


Bu bakımdan öncelikle, bütün gücüyle gayret etmek kuldan, hidayet ile mükâfatlandırmak ise Allah Teâlâ'dandır. Bu sebeple Cenâb-ı Hak âyet-i kerimede, 


“Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz” (Ankebüt 29/69) buyurmuştur. 


Başka bir âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: 


“Bir toplum kendi nefislerindeki özellikleri değiştirmedikçe (bozmadıkça) Allah, onlarda bulunanı değiştirmez (bozmaz)” (Ra'd, 13/11).39 
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Âyette geçen “Nefislerindeki özellikleri değiştirmekten” maksat şehvetlerin, nefsin arzularının çoğalmasıdır. Şehvetler ise, şeytanların yayılıp eğlendikleri yerlerdedir. Şeytanların yayılıp eğlendikleri yerler verimli olduğu sürece şeytanlar oradan eksik olmaz. Şeytanlar devamlı oraya uğradıkları sürece, Allah Teâlâ'nın celâli (Celâl sıfatının tecellileri) kul için açılmaz ve Cenâb-ı Hakk'a (rızasına) kavuşmak kendisine perdelenir ve mahrum olur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 


“Eğer şeytanlar, âdemoğullarının kalplerini dolaşıp durmasaydılar, muhakkak onlar, göklerin melekütunu"9 seyrederlerdi.”* 


Bu sebeplerden dolayı oruç, ibadetin kapısı, günahlardan ve ateşten koruyan bir kalkan olmuştur.”42 


Bu hususta İmam Şa'râni (k.s) orucun gerçek manasını ve mükâfatını açıklarken şunları söylemiştir: 


“Gerçek manada oruç, nefsi yasaklanan şeylerden ve dünya sevgisinden uzaklaştırmakla tutulan oruçtur. Bu oruç, yakin nurlarıyla Allah Teâlâ'yı ve ahiret yurdunu bilen kimselerin orucudur. Bu kimselerin orucu dünyadan ayrılip cemâlullahı görünceye kadar devam eder. 
Cenâb-ı Hakk'ın cemâlini görme anı onların bayram günüdür ve mükâfat olarak kendilerine cennet verilir. Bütün bu nimetler, dünya hayatında nefsini esir alıp, yüce Allah'a (c.c) kulluk etmelerinin karşılığıdır. Bu kimselerin, ahirette bütün nimetlerden yüz çevirerek Allah Teâlâ'yı müşahede etme anı, dünya hayatında oruçlu geçirdiği ramazan günlerine ve Cenâb-ı Hakk'ın 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kendilerine farz kıldığı ibadetleri yerine getirdikleri günlere benzer. Cennette huri, çeşitli yiyecek ve diğer nimetlere şahit olmaları ise, ramazan gecelerine ve akşam vakti girince mubah olan nimetlere kavuşma anlarına benzer. Bu kimseler sürekli (bütün âzalarını günahlardan koruyarak, kalben) oruç tutarlar. Yakin ehli olan bu kimseler Cenâb-ı Hakk'ın rızası ve cemâlini görmek için oruç tutar ve iftar ederler. Allah (c.c) onlara ve bütün kardeşlerimize bol bol nimetler 
ihsan etsin, Âmin!” 43 


“Dünyadan gönül bağını kesmiş kimse (aşırı) yemeyi, içmeyi bırakır. Arifler ise şüpheli şeylerden kendilerini uzak tutarlar. Arifler aç durur ve ancak doktorlarının kendilerine verdiği şeyleri yerler. Onların hastalığı Rab'lerinden uzak düşmek, şifaları ise O'na yakın olmaktır. Zâhidin orucu yalnız gündüz, ariflerin orucu ise gece ve gündüzdür. Ariflerin oruçları Rab'lerine kavuşuncaya kadar devam eder. Onlar yaşadığı sürece (günahlardan sakınmakla) kalpleriyle devamlı oruç tutarlar ve sırları hummalıdır. Onların şifası Rab'lerine kavuşmak ve O'na yakın olmaktır.” 


Abdülkadir-i Geylâni [k.s], Fethu'r-Rabbâni 


İçin arzu ve istekle doluyken, “Oruç benim içindir” sözünün tadını nasıl alacaksın? 


“Onun mükâfatını ben vereceğim” sözü, dinin müjde verdiği şeylerden daha iyidir. 
Abdurrahman-ı Câmi [k.s] 
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B) ORUCUN BİZLERE 
KAZANDIRDIKLARI 


Şüphe yok ki Allah Teâlâ her şeyi en güzel şekilde yaratmış ve biz kullarının iyiliği ve faydası için birtakım emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. 
İbadet yapmanın en önemli hikmetlerinden biri Rabbimizin emri olmasıdır. Gayesi de Allah Teâlâ'nın rızasıdır. Bundan başka elbette ibadetlerin kendi yapısına, çeşidine ve özelliğine göre, maddi ve manevi birçok hikmet ve faydası vardır. 
Bütün bunlar Rabbimiz'in rızasına, dünya ve ahirette gerçek mutluluğa kavuşmamıza vesile olur. 


| 

Oruç, kişide imanın, Allah'ı sevmenin, O'na . bağlanmanın, O'ndan sakınmanın, haramdan kaçınmanın varlığına şahitlik eder. 


Hz. Mevlânâ [k.s] 


“Orucun bazı zorlukları varsa da, yüzlerce çeşit hüneri de vardır. Oruç; şeytanı ve nefsi güçsüz ve etkisiz hale getirir, maddi ve manevi açıdan temizliği gerçekleştirir, gönlü bedeni isteklerin tahakkümünden kurtarır, nefsi kirlerinden arındırır, ruhu özgürleştirir, gönül gözünü açar, manevi görüşü artırır, sabrı öğretir, bedeni hastalıklardan korunmanın yollarını öğretir, insanın insanlığı olgunlaşır, manevi rızıklara ulaştırır, Allah'a yakınlaştırır.” 


Hz. Mevlânâ [k.s] 
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Aç ve susuz kalarak, nefsin arzularından ve günahlardan kendimizi alıkoyarak, sabrederek, zahiri ve bâtıni şartlarını, edeplerini yerine getirerek tutulan orucun Rabbimiz'in rızasını kazanmakla beraber birçok hikmet ve faydası vardır. Bunların bir kısmını kısaca şöyle sıralayabiliriz: 


* Oruç, Allah Teâlâ'nın en çok sevdiği ve razı olduğu ibadetlerden biridir. Bu sebeple öncelikle yüce Rabbimiz'in rızasını kazanmaya sebep olur. 


* Ahirette, ölçüsünü bilmediğimiz ancak Cenâb-ı Hakk'ın bildiği sayısız mükâfatları kazanmamıza vesile olur. 


* Oruç ibadeti, kıyamet günü Kur'ân-ı Kerim gibi bize şefaatçi olur. 


e Gücümüz nisbetinde Allah Teâlâ'nın “samediyet” ahlâkıyla ahlâklanmamızı sağlar. 


«e Nefsimizin terbiye olmasını sağlayarak eşyaya, maddeye köle olmaktan bizleri muhafaza eder. 


e Nefis ve şeytanın aşırı vesvese vermelerine mâni olur. 


* İnsanın muhtaç ve âciz bir kul olduğunu hatırlatır. 


e Oruç tutmakla insan, Cenâb-ı Hakk'ın terbiye edicilik sıfatını tanır ve bizi yüce Allah'ın büyük bir disiplinle terbiye altına aldığını farkeder. 


Namaz ibadetinde olduğu gibi, kötü ve çirkin davranışlardan bizleri korur. 
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Günahlardan korunarak, Allah Teâlâ'dan korkmamızı ve takva sahibi seçkin kullardan olmamızı sağlar. 


Oruç ahlâkımızı güzelleştirir, sabrı ve metaneti bizlere öğretir. 


Nefse sahip çıkabilme yeteneğini geliştirir. 
Nefsin aşırı istek ve arzularını engeller. 


Oruç sağlığımızı korur. Oruç tutmanın sağlığımıza birçok faydası vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v), “Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz” buyurmuştur.44 


Oruç, aç, susuz ve nefsin isteklerinden mahrum kalmakla, yüce Rabbimiz'in bizlere verdiği nimetlerin kıymetini iyice anlamamızı sağlar. 


İrade eğitimi yapmamıza ve irademizin kuvvetlenmesine vesile olur. Ayrıca aklın şehvet üzerine galip gelmesini sağlar. 


Oruç, daima Allah Teâlâ'nın bizi gördüğünü düşünerek murakabe haline ulaşmamızı ve O'nu görüyormuş gibi ibadet etmemizi sağlar. 


Dini bilince sahip olmamızı sağlar. 


Bütün müslümanların orucu aynı günlerde tutmaları ayrı bir ibadet zevki verir ve hep birlikte yüce Rabbimiz'e ibadet etmenin sevincini yaşamamızı sağlar, 


Oruç tutmakla, Rabbimiz'e kulluk etmiş ve şükretmiş oluruz. 


Organlarımızı günahlardan korumakla, Rabbimiz'in bize verdiği bu emanetleri korumuş ve salih kimselerden oluruz. 
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Oruç tutmakla bütün günümüzü zikirle geçirmiş oluruz. 


Oruç tuttuğumuz vakit, aç ve susuz kaldığımız için aç ve muhtaç olan kimselerin halini daha iyi anlarız. 


Oruç, özellikle zengin olan kimselerin, aç ve muhtaç olan kimselerin halini anlamasıyla ve onlara yardımcı olmasıyla merhamet duygusunu geliştirir ve fedakâr olmayı sağlar. 


Aynı zamanda insan kendisine verilen nimetlere sürekli şükretmesi gerektiğini anlar. 


İftarlarda yapılan davetlerle ve bayramlar- da yapılan ziyaretler sebebiyle sevgi bağları güçlenir, akrabalarımızla ve sevdiklerimizle buluşuruz, 


Özellikle ramazan ayında ve diğer günlerde, fakir ve muhtaç olan kimselere yapılan bu yardımlar, toplumda yardımlaşma duygusu- nun, sevgi ve saygının gelişmesini sağlar. 
Müslümanları birbirine bağlayan yardımlaşma ve sosyal dayanışma bağlarını kuvvetlendirir, böylece sosyal hayatta düzen sağlanır ve daha huzurlu bir hayat yaşanır. 


Oruç tutan insanın, günah ve kötülüklerden sakınmasıyla kötülük oranı azalır ve toplum daha güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşar. 


Oruç riyadan uzak, gizli bir ibadet olduğu için, insanın diğer ibadetlerinde de riyadan uzak kalması gerektiğini öğretir, böylece ihlâs sahibi kimselerden olmasında yardımciolur. | 
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Allah Teâlâ oruca bu kadar değer verdiği halde sadece bir ay oruç tutmamızı emretmesi Allah Teâlâ'nın kullarına olan merhametini gösterir. 


Oruç tutmakla açlık ve susuzluğun ne kadar zor olduğu anlaşılır ve bu gibi noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ'nın yüceliğini daha iyi anlamamızı sağlar. 


“Allah hiçbir zaman kullarına kocaman bir kaya parçasını kaldırmalarını emretmemiş. Bunun yerine kıyam, kıraat, rükü ve secdeden oluşan namazı kılmalarını emir buyurmuştur. Emir buyurduğu ibadetlerin hepsi de kolaydır. Oruç da aynı şekilde pek kolaydır. Zekât da son derece kolaydır. Allah kullara mallarının hepsini veya yarısını vermelerini emretmemiş, sadece kırkta birini vermelerini yeterli saymıştır.” 


İmam Rabbâni [k.s] 
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Zamanın Kâbesi: Kadir Gecesi 


Allah Teâlâ nasıl ki mekân olarak yeryüzünde Kâbe-i Muazzama'yı en mübarek yer kıldıysa zaman olarak da kadir gecesini, bir senenin en bereketli zaman dilimi olarak tayin buyurdu. Zamanın kâbesi olan Kadir gecesini Ramazan ayının içine sakladı. 


Ramazan ayını da Kâbe-i Muazzama- nın etrafındaki harem bölgesi gibi mübarek ve faziletli kıldı. 


Bu durumda üç ayların başlangıcı mikat sınırı gibidir. Ramazan haremine girmek ve Kadir gecesi kâbesine ulaşmak için. yapılacak. hazırlıkların . başlangıç noktasıdır. 


Üç aylar geldiğinde, kendimizi mikat sınırına gelmiş gibi kabul etmeliyiz. Ramazan haremine ve Kadir gecesi kâbesine ulaşabilmek için hazırlıklarımıza buradan başlamalıyız. 


Kadir gecesinin bereket ve ihsanlarınna ulaşmak için Allah dostlarının örnek hayatlarında olduğu gibi Receb ayında ciddi bir hazırlığa girişmeli, ibadete olan aşk ve şevkimizi Şaban ve Ramazan aylarında artırarak devam etmeliyiz. 


Kemal Yıldız / Semerkand Dergisi 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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


A) GERÇEK MANADA ORUÇ 
NASIL TUTULUR ve ORUCUN 
BÂTINİ ŞARTLARI NELERD:R? 


Şüphesiz kul için en önemli şey Allah Teâlâ'nın rızasına ve dostluğuna ulaşmaktır. Hiç şüphesiz Rabbimiz'in rızası cennet ve içindekilerden daha önemli ve kıymetlidir. Bu durum şu âyet-i kerimede bizlere bildirilmiştir: 


“Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur” (Tevbe 9/72). 


Oruç, kulun Allah Teâlâ'nın rızasına ulaşması - na vesile olan en büyük ibadetlerden biridir. Bu 


Şi 


sebeple orucun sadece sırlarını, fazilet ve önemini bilmek yeterli midir? Elbette yeterli değildir. 
Her ibadetin kendine has rükün ve şartları olduğu gibi, edep ve bâtıni (manevi) şartları vardır. 
Orucun da kendine has edep ve manevi şartları vardır. Allah Teâlâ'nın bizden istediği gibi ibadet etmek ve rızasını kazanmak için bu şart ve edepleri bilmek ve samimiyetle yerine getirmek gerekir. 


Bu şart ve edeplere uyulmadan yapılan ibadetin kabul olmaması veya faziletinin azalması söz konusudur. Bununla ilgili Ebü Tâlib Mekki hazetleri (k.s) bizlere şu uyarıda bulunur: 


“Denilir ki: Şüphesiz insanlar arasında öyle kimseler vardır ki onların tuttuğu bir ramazan orucunun tam ve hakiki bir oruç olması için on veya yirmi ramazan orucunu eklemek gerekir. 
İnsanın hesaba çekileceği namaz ve zekât gibi diğer farzlar da böyledir. Bu farzlar tam yapılmışsa ne güzel, yoksa diğer nâfile ibadetleri ile tamamlanır.”45 


Oruç, Allah'ın has kullarına Hz. Süleyman'ın (a.s) saltanatını bağışlayan bir yüzüktür yahut da taçtır. Onu ancak seçkin kullarının başlarına giydirir. 


| Hz. Mevlânâ [k.s] 


İmam Şa'râni hazretleri (k.s) hakiki orucun bütün organları yasaklanan şeylerden menetmekle mümkün olacağını belirtmiş ve orucun bir kısım bâtıni şartlarını şöyle açıklamıştır: 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“Sen oruç, namaz, hac ve diğer farzları mükemmel bir şekilde, layıkıyla yerine getirdiğin vakit bu farz ibadetler, senin nefsinden kurtulup gerçek hürriyete sahip olmanı sağlar. Çünkü Allah Teâlâ, ancak farz kıldığı şeylerin yerine getirilmesi durumunda kullarından razı olur. Bu sebeple Cenâb-ı Hakk'ın farz kıldığı şeyleri yapmamak, gevşeklik göstermek kulların başını eğer, nefsi zelil eder ve eşyaya köle yapar. 


Sen bilmez misin, arifler şöyle demişlerdir: Hakiki oruç, bütün organları yasaklanan şeylerden men etmektir. Ebü'd-Derdâ (r.a) ise şöyle demiştir: 


‘Akıllı kişilerin orucu ve iftarları ne güzeldir, ahmakların uykusuzluklarına ve oruçlarına ise 


şaşılır.' 
Yine bir haberde şöyle vârit olmuştur: 


‘Muhakkak gıybet ve yalan orucu bozar (sevabını giderir). 46 


Haber verildiğine göre, şehvetle harama bakmak da aynı şekilde orucu (manen) bozar (sevabını giderir).47 


Şayet farzları hakkıyla yerine getirirsen, Allah Teâlâ senden razı olur ve seni yüksek derecelere ulaştırır. Bu sebeple Cenâb-ı Hak kulların çok nâfile ibadet yapmalarını güzel bulmuştur. Çünkü bu nâfile ibadetler hadis-i şeriflerde buyrulduğu gibi farzların eksiklerini tamamlar.”49 
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İbadet bir kuş olsaydı, şüphesiz onun kanatları namaz ve oruç olurdu. 


Yahya b. Muâz Jrah.| 


K>ssa 

Abdülkadir-i Geylâni hazretlerinin (k.s) annesi tasavvuf ehli velilerdendi. Annesi, Abdülkadir-i Geylâni hazretlerinin (k.s) ilk hallerini şöyle anlatıyor. 


- Oğlum dünyaya yeni gelmişti ki, ramazan ayı girdi. Ramazan boyunca gündüzleri asla süt emmedi. Halk bir gün hava bulutlu olduğu için ramazan hilalini göremediler ve ramazan ayının çıkıp çıkmadığında şüpheye düşüler. Bana gelip Abdülkadir'in süt emip emmediğini sordular. 
Ben de, 


- Bugün Abdülkadir süt emmedi dedim. Sonra o günün ramazan olduğu açığa kavuştu. Bu olay kısa sürede tüm şehirde yayıldı.59 


Başlangıcım şöyleydi, dillerde söylenirdi 


Beşikteyken oruçtum, bunu herkes bilirdi. 


Ebü Tâlib Mekki (k.s) yakin ehli seçkin kulların orucunu anlatırken şunları söylemiştir: 


“Allah Teâlâ seni muvaffak eylesin. Bil ki oruç, halka göre kalıbın, yani bedenin oruç tutmasıdır. Yakin ehlinden olan havassa (seçkin kullara) göre ise oruç; kalbin düşük maksatlardan, dünyevi düşüncelerden sakınmasıyla tutulur. 
Ayrıca kulağın, gözün ve dilin haramları işlemekten korunması şeklindeki oruç vardır. Elin ve ayağın orucu; eli ve ayağı, yasak kılınan şeyleri elde etmeye çalışmaktan ve onlara gitmekten alıkoymakla olur. Kim bu vasıfla oruç tutarsa, şüphesiz o kimse, içinde bulunduğu günün vaktini idrak etmiş, hayırla değerlendirmiş olur. 
Bu anlattığımız şekilde oruç tutan kimse, bütün gününü zikirle geçirmiş olur. Bu gibi kimseler hakkında, ‘Oruçlunun uykusu ibadet, nefesleri tesbihtir” denilmiştir. Allah Teâlâ, âyette günah olan sözler söylemek ile bâtıl sözleri dinlemeyi, haram yemekle bir arada zikretmiştir. Eğer dinlenilen ve söylenilen bazı sözler haram olmasaydı, yüce Allah bunları, büyük günahlardan olan, haram şeyleri yemekle beraber zikredip yasaklamazdı. Nitekim Allah Teâlâ âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur: 


o â a dü Z9 g sü 


7 


“Onlar, yalanı çok dinlerler, durmadan haram malı yerler” (Mâide 5/42). Başka bir âyet-i kerimede Cenâb-ı Hak, 


EA oe EY özü ee YY 
ESE 


“Keşke onları, din adamları ve âlimleri günah olan sözü söylemekten ve haram olan 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şeyleri yemekten engellemiş olsalardı” (Mâide 5/63) buyurmuştur. 


Yüce Allah'ın (c.c) koyduğu sınırları koruyan, O'nun emir ve yasaklarını uygulayan kimse, yemek gibi mubah olan şeyleri yapsa da, Allah Teâlâ'ya itaat etmesinden dolayı Allah (c.c) katında, fazilet bakımından oruçlu gibidir. Kim de sadece orucu bozan şeylerden uzak durarak oruç tutar, fakat Allah Teâlâ'nın koyduğu sınırları çiğnemekten kaçınmazsa, bu kimse oruç tuttuğunu zannetse de Allah (c.c) katında oruçsuz kimse gibidir. 


Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle 

buyurmuştur: “Yiyip şükreden kimse, sabredip oruç tutan kimse yerindedir (onun gibi sevap alır).”5! 
“SİZ, yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, 
| kıl- gibi inncelinceye kadar oruç tutsanız Allah 
Teâlâ sizin bu ibadetini ancak sizinle haram arasına gerilen takva ile kabul eder.” 


Abdullah b. Ömer [r.a] 


İnsan iki kanatla miracını tamamlar; biri namaz, biri oruçtur bu kanatların. 


Sezai Karakoç, Samanyolunda Ziyafet 


Ebü'd-Derdâ (r.a) şöyle demiştir: “Akıllı kimselerin uykuları ve yemeleri ne güzeldir. Onlar, ahmakların şuursuzca oruç tutmalarını ve gece uykusuz kalmalarını ayıplarlar. Yakin ve takva sahibi bir kimsenin yapmış olduğu zerre kadar ibadet, gafil kimsenin dağlar kadar ibadetinden daha faziletli ve makbuldür.” 
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Kıyamet günü kula amel defteri verilir; içine bakar. Ancak yaptığı amelleri defterin içerisinde göremez. Bunun üzerine, 


- Benim namazım, orucum, yaptığım ibadetler nerede? diye sorar, kendisine şöyle denilir: 


- Yaptığın ameller, gıybetini yaptığın kimselere verildi. 


İmam Gazâli [k.s], Ravdatu't-Tâlibin 


Kıssa 


Bir hadiste şöyle anlatılmıştır: “Hz. Resülullah (s.a.v) zamanında iki kadın oruç tutmaya başladılar. Açlık ve susuzluk onları, akşama doğru güç bir duruma düşürdü. Neredeyse telef olacaklardı. Bunun üzerine, oruçlarını bozmak için izin almak üzere Resülullah'a (s.a.v) haber gönderdiler. Resülullah (s.a.v) onlara bir kap göndererek, “Onlara, yediklerini bu kaba kusmalarını söyle' buyurdu. Râvi der ki: Kadınlardan biri, verilen kaba kustu. Kap et ve kanla yarıya kadar doldu. 
Diğeri de aynı şekilde kusarak kabı doldurdu. 
Orada bulunan insanlar buna hayret ettiler. Bunun üzerine Resülullah (s.a.v) şöyle buyurdu: 


Bu ikisi, Allah'ın kendilerine helâl kıldıgı şeylerden uzaklaşarak oruç tuttular, ama Allah'ın haram kıldığı şey ile (gıybetle) orucunu bozdular, orucun sevabını yok ettiler. 
Şöyle ki onlardan biri, diğerinin yanına gelip oturdu ve diğer insanları gıybet etmeye başladılar. İşte bu gördüğünüz, onların gıybet ederek yemiş oldukları insan etleridir.”52 
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Oruç tutan kimse, tövbe eden kimse gibidir. 
Çünkü sabır, tövbenin vasıflarındandır. Yalnız tövbe, daha önce yapılan kötülükler için bir kefârettir. Zira tövbe eden kimse, kötü alışkanlıklarına bir daha işlemeyerek sabreder ve çirkin görülen davranışları yapmaya sebep olan organlarını, yasaklardan korumakla işlediği hatalara bir daha dönmemeye kesin karar verir. Aynı şekilde oruç tutan kimse günahlara karşı sabrettiği ve âzalarını günahlardan koruduğu vakit, tutulan oruç, ateşten koruyan bir kalkan ve salihlerin derecelerine ulaştıran bir fazilet olur. Fakat oruç tutan kimse bu âzaları ile günah işlerse, tövbesini ve verdiği sözü bozan kimse gibi olur. Bu kimsenin tövbesi, nasuh tövbesi olmaz. Aynı şekilde haram işleyerek oruç tutan kimsenin orucu, salih ve makbul bir oruç değildir. Resülullah Efendimiz'in (s.a.v) şu hadis-i şerifini bilmez misin? 


“Oruç, yalan konuşmak veya gıybet etmekle delinmediği müddetçe, oruç tutan için cehennemden koruyan bir kalkandır.”53 


Hz. Resülullah (s.a.v) bir hadis-i şerifinde oruç tutan kimsenin şöyle davranmasını buyurmuştur: “Sizden biri, oruç tuttuğu vakit kötü söz söylemesin, cahilce edep dışı hareketlerde bulunmasın. Bir kimse ona sataşır kötü söz söylerse, ‘Ben oruçluyum’ desin.”54 Diğer bir rivayette, 


“Oruç tutan kimse gününü, oruç tutmadığı gün gibi geçirmesin” buyrulmuştur. Yani oruç tutan kimse, oruca hürmetinden dolayı kendisini bütün yasaklardan korumalıdır. Başka bir haberde ise şöyle buyrulmuştur. 
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“Oruç bir emanettir, sizden her biriniz emanetini muhafaza etsin.”55 


Buradaki “emanetin korunması”, bütün âzaların haramlardan korunması demektir. Çünkü Resülullah (s.a.v), “Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline vermenizi emreder” (Nisâ 4/58) âyetini okuduğunda, elini kulağının ve gözünün üzerine koyarak, “Bu kulak emanettir, bu göz emanettir”© buyurmuştur. Bu, mecazi bir ifadedir. Hadiste geçen, “Ben oruçluyum desin” sözünün manası, o kimse, bir emanet yüklendiğini düşünsün ve emaneti sahibine gereği gibi iade etsin demektir. Böyle yaparsa emaneti yerine ve ehline ulaştırmış olur. Emanetin gizlenmesi, onun korunması demektir. Herhangi bir ihtiyaç olmadan emanetin (orucun) açıklanması ise bir hıyanettir. Çünkü o emanet sahibi (Allah Teâlâ) emanetin açığa vurulmasından hoşlanmaz. Sırrın muhafaza edilmesinin hakikati, onun unutulması demektir. Sırrın zayi edilmesi ise, herkese söylemek, onu ifşa etmektir. Hakiki manada oruç tutan kimse, orucunu unutmalı, orucun sona ereceği vakti gözetmemeli ve sadece onu kendisine emreden Rabb'i ile meşgul olmalıdır.”57 


Cehennem alevi kılıç sallamaya, kıvılcımlarını, azap okunu atmaya başladığında, defterinde toplanmış oruçlar, nur siperi gibi seni bağrına basar. 


Abdurrahman-ı Câmi [k.s] 
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Kıssa 


Abdullah Dihlevi'nin (k.s) meclisi Süfyân Sevri (k.s) hazretlerinin meclisine benzerdi. Orada yüksek sesle konuşulmaz, İslam'ın emrettiği haramlara ve edeplere son derece dikkat edilirdi. 


Dünya kelâmından ve devlet yöneticilerinden bahsedilmezdi. Bir gün meclisinde bulunanlardan bazıları bir şahsın gıybetini yapmak istediler. Hemen onları azarladı ve ona şöyle dedi: 


- Onun hakkında dediğiniz söze ben daha müstahakım. 


Yine bir gün onun yanında kendisi de 


oruçlu iken Hint sultanı hakkında dedikodu, gıybet yapıldı. Bunun üzerine hazret, 


- Eyvah orucum bozuldu, dedi. Kendisine, 


- Siz kimseyi kötülükle anmadınız ki! 
dediler. 


Abdullah Dihlevi (k.s) ise onlara şu cevabı verdi: 


- Evet, ama ben de onun hakkında söylenenleri işittim. Giybet eden de işiten de günah bakımından ortaktır.” 


Abdulmecid Hâni, Hadâikü"-Verdiyye 
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B) ORUCUN DERECELERİ 


Tasavvuf yolunun büyüklerinden İmam Gazâli (k.s) İhyâü Ulümi'd-Din isimli eserinin “Orucun Sırları” bölümünde orucu üç kısma ayırmış ve seçkin kulların orucunun ne ile tamam olacağını şöyle açıklamıştır: 


“Sen bil ki oruç üç derecedir: 
1. Avamın (halkın) orucu. 
2. Havassın (seçkin kimselerin, salihlerin) orucu. 


3. Ahassü'l-havassın (en seçkin kulların, en üst tabakanın) orucu. 


Avamın Orucu: Bu oruç, mide ve ferci şehvetlerden menetmekle tutulan oruçtur (Yani yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmaktan kaçınmakla tutulan oruçtur). 


Seçkin Kulların Orucu: Yukarıdaki esaslara uymakla beraber kulak, göz, dil, el, ayak ve diğer âzaları (organları) günahlardan menetmekle tutulan oruçtur. 


En Seçkin Kulların Orucu: Yukarıdaki esaslara uymakla beraber kalbin, düşük maksatlardan ve dünyevi düşüncelerden tamamen uzak durması ve Allah Teâlâ'dan başka her şeyi kalpten uzaklaştırmakla tutulan oruçtur. 
Bu oruç Allah Teâlâ'dan ve ahiret gününden başka bir şeyi düşünmekle (manen) bozulur.58 
Dünya ile ilgili bir şey düşünüldüğü zaman yine oruç (manen) bozulur, ancak bu düşünce 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din için olursa bozulmaz. Böyle bir düşünce, ahiretin azığından (amellerinden) olduğu için dünyalıktan sayılmaz. 


Hatta kalp ehli bazı âlimler, vaat edilen rızka kesin olarak inanmak ve Allah Teâlâ'nın fazlına güvenmek gerektiğini söylemişlerdir. 


Bu son mertebe, peygamberlerin, sıddıkların ve mukarreb kulların (Allah Teâlâ'ya yakın kulların) mertebesidir. 


Bu mertebenin ayrıntılarını sözle anlatarak uzatmayalım. Çünkü bunun tahkiki (yerine getirilmesi) ancak ameli bakımdandır. Bu mertebe, bütün himmetin (gayretin) yüce Allah'a (c.c) yöneltilmesi ve bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tan (c.c) başka her şeyden yüz çevirmekle kazanılır. 


Bu durum şu âyet ile ne güzel ifade edilmiştir. 
Oyal ki Çİ İN 
“Allah de! sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar!” (En'âm 6/91). 


Havassın (seçkin kulların) orucu ise, salihlerin orucudur. Bu oruç, âzaları günahtan korumakla beraber şu altı şeyi uygulamakla tamam olur: 


1. Gözü Korumak 


Gözü, dinen çirkin görülen ve yasak olan bakışlardan korumak ve kalbi meşgul eden, Allah Teâlâ'yı zikretmekten alıkoyan şeylere bakmak- tan men etmektir. 
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Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 


“Haram bakış, İblis'in zehirli oklarından bir oktur. Kim Allah'tan korkarak onu terk ederse, Allah Teâlâ o kuluna, tadını kalbinde bulacağı bir iman ihsan eder.’ 


Câbir (r.a), Enes'ten (r.a), o da Resülullah'tan (s.a.v) şu hadisi rivayet etmektedir: 


“Beş şey vardır ki, oruç tutan kimsenin orucunu (manen) bozar/sevabını yok eder: 1. 
Yalan, 2. Gıybet, 3. Nemime (koğuculuk), 4. 
Yalan yere yemin etmek, 5. Şehvetle harama bakmak.”89 


2. Dili Korumak 

Dili, hezeyan (saçmalamak), yalan, gıybet, nemime (dedikodu), kötü söz, kaba söz, münakaşa ve riya ile konuşmaktan korumaktır. Aynı zamanda dili süküt etmeye zorlamak, Allah Teâlâ'nın zikri ve Kur'ân-ı Kerim'i okumakla meşgul etmektir. Bu ise dilin orucudur. 


Süfyân-ı Sevri (k.s) şöyle der: “Giybet orucu bozar (sevabını giderir).” Aynı şeyi Bişr b. Hâris (k.s) rivayet etmektedir. 


Büyük âlim Ebü'-Leys (k.s), Mücahid'den (r.a) şöyle rivayet etmektedir: 


“İki haslet vardır. Onların ikisi de orucu (manen) bozar/sevabını yok eder: 


a) Giybet, b) Yalan.” 
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Katâde (rah.) anlatıyor: 
Abdullah b. Mutarrif (rah.) bir gün buyurdu ki: 


- İki adamla karşılaşırsın. Bunlardan biri daha çok oruç tutup namaz kılsa bile diğeri ona göre Allah katında kat be kat daha makbuldür, kendisine, 


- Bu nasıl oluyor? diye sordum. Bana: 


- O kimse Allah Teâlâ'nın haramlarından kaçınmada diğerine göre daha çok vera sahibi olduğu, şüpheli şeylerden daha çok sakındığı için” karşılığını verdi. 


Beyhaki, Kifabü z-Zühd 


3. Kulağı Korumak 


Kulağı çirkin görülen şeyleri dinlemekten alıkoymaktır. Çünkü söylenilmesi haram olan her şeyin dinlenilmesi de haramdır. Bu bakımdan gıybete karşılık susmak yasaklanmıştır.8! 


Bu sebeple Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 


“Gıybet eden kimseyle onu dinleyen kimse, günahta ortaktırlar.”©2 


4. Diğer Âzaları Korumak 


Eli ve ayağı kötü şeylerden korumak gibi diğer âzaları da günahlardan alıkoymaktır. Ayrıca mideyi iftar vaktinde şüpheli olan yiyecek ve içeceklerden korumaktır. Helâl olan yiyecek ve içeceklerden çekinmek suretiyle oruç tutup, 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iftar zamanında haram ile iftar etmenin hiçbir manası yoktur. Bu şekilde oruç tutan kimsenin durumu, tıpkı bir saray bina edip, bir şehri yıkan kimsenin durumuna benzer. Çünkü helâl yemek ancak fazla yendiği takdirde zarar vericidir, yoksa helâl yiyeceğin çeşitli olması zarar vermez (Azı ise faydalıdır). Bu bakımdan oruç, helâl yiyeceği azaltmak içindir. Zararından korkarak ilaçları terkeden bir kimse, daha sonra zehir alıp yerse o kimse akılsızlık etmiş olur. Haram, dini yok eden bir zehirdir. Helâl ise azı fayda, çoğu zarar veren bir ilaçtır. Oruçtan gaye ise helâli azaltmaktır. 


Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 


“Nice oruç tutanlar vardır ki, tuttukları oruçtan kendilerine aç ve susuz kalmaktan başka bir şey yoktur.” 


Bu kimselerin, haramla oruçlarını açan kimseler olduğu söylenilmiştir. Yine bu kimselerin, helâl olan yemekten sakınarak haram olan giybetle oruçlarını bozan kimseler olduğu söylenmiştir. Bazı âlimler ise bu kimselerin âzalarını günahlardan korumayan kimseler olduğunu söylemişlerdir. 


5. İftarda Az Yemek 


İftar vaktinde, helâl de olsa karnı tıka basa dolduracak derecede yememektir. Çünkü Allah Teâlâ'nın en hoşlanmadığı kap, helâl de olsa tıka basa doldurulan karındır. Oruç tutan bir kimse, gündüz yemediği yemeği, akşam iftar yemeğiyle birleştirerek yerse, acaba Allah'ın (c.c) düşmanı olan şeytanı kahreden ve şehvetini kıran oruçtan nasıl istifade edebilir? Nice oruç tutan kimseler var ki, oruç tutmadığı günlerde yediği yemeğin daha çok çeşidini iftar vakti yer. 
Hatta ramazan ayında bütün yiyecek çeşitlerini temin ederek, diğer aylarda yemediği yiyecekleri ramazan ayında yer. Şu bilinmelidir ki, oruç tutmaktan maksat, gerçek takvaya ulaşmak için mideyi aç bırakmak ve nefsin istek ve arzularını kırmaktır. 


Şayet mide, sabahtan akşama kadar aç bırakılıp, akşam vakti yemeğe karşı şehvetlere karşı isteği kabardığında ve rağbeti arttığında, ona lezzetli yemekler yedirilip doyurulursa, midenin iştahı daha da fazlalaşır ve kuvveti kat kat artar. 
Hatta oruç tutmadan önceki haline bırakılması durumunda, daha sakin olması umulan nefsin şehvetleri daha da canlanır. 


İşte bu nedenle orucun ruhu ve sırrı; şeytanın, kötülüklere sevketmeye vesile olan kuvvetlerini zayıflatmak, yok etmektir. Bu ise ancak iftar zamanında az yemekle mümkün olur. Yani bir kimse oruçlu olmadığı durumda, akşam ne kadar yiyor ise oruçlu olduğu zaman da o miktarda yemelidir. Şayet sabah ve akşam yediği yiyecekleri toplayarak hepsini iftar zamanında yerse, o zaman tuttuğu oruçtan fayda temin etmesi zorlaşır. 


Bilakis orucun edeplerinden biri de, oruçlu olan kimsenin açlık, susuzluk ve zafiyetini hissetmesi için, gündüz çok uyumamasıdır. Böyle yaptığı takdirde kalbi saflaşır. Her gece biraz 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daha hafiflemek suretiyle gece teheccüd namazlarına kalkmak ve virdleriniS* okumak daha kolay olur. Bu nedenle o kimsenin kalbinin etrafında, şeytanın dolaşmaması umulur. Böylece, göklerin melekütunu (sırlarını) seyreder. 
Zaten Kadir gecesi, meleküt âleminin sırlarından bazılarının keşfolunduğu bir gecedir. Nitekim Allah Teâlâ'nın, “Muhakkak biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.” (Kadr 97/1) âyetiyle kastettiği mana budur. Kalbi ile göğsü arasında bulunan yemek torbasını yemekle dolduran kimseye, meleküt âleminin sırları perdelenmiştir (Bu kimse böyle bir şereften mahrumdur). 
Bu perdenin kalkması için sadece mideyi yemekten alıkoymak da yeterli değildir. Bunun için bütün gayret ve niyetin, Allah Teâlâ'nın dışında başka şeylere olmaması gerekir. İşin hakikati budur. İşte o zaman, hakikatin tamamını elde etmiş olur. Bütün bunların ilk basamağı da az yemektir. 


6. İftar Sonrasında Korku ile 
Ümit Arasında Olmak 


Oruç tutan kimsenin kalbi, iftardan sonra korku ve ümit arasında tedirgin olmalıdır. Çünkü orucu kabul edilip Allah'a (c.c) yakın olan kullardan mı, yoksa orucu kabul edilmeyip Allah'ın (c.c) sevmediği kimselerden mi olduğunu bilememektedir. 
Yaptığı her ibadetin sonunda da aynı şekilde düşünmelidir. 
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Kıssa 


Bir ramazan günü Hasan-ı Basri (rah), kahka- ha ile gülen ve eğlenen bir grubun yanından geçerken onlara şöyle der: 


“Şüphesiz Allah Teâlâ, ramazan ayını kulları için, ibadet ederek birbirini geçecekleri bir yarış sahası olarak yaratmıştır. Bu ayda bir grup insan (kulluk ederek) öne geçer ve kurtuluşa erer. Bir gurup insan da geri kalır ve kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olur. Boş işlerle uğraşanların hüsrana uğradığı, öne geçenlerin ise kurtuluşa erdiği böyle bir ayda, boş işlerle oyalanarak gülen ve eğlenen kimselere şaşılır. Böyle bir nimetten mahrum kalırlar. Beni iyi dinleyin! Allah'a yemin ederim ki, eğer Allah Teâlâ perdeyi kaldırsaydı (hakikatleri ortaya çıkarsaydı), iyilik yapan kimseler iyilik yapmaya devam etmekle, kötülük yapanlar da yaptığı hataları telafi etmekle meşgul olurdu. Yani amelleri makbul olanların sevinci, onların boş şeylerden daha çok uzaklaşmasına, amelleri reddolunan kimselerin hasreti de, gülme ve eğlenme kapısının kapanmasına sebep olurdu.” 


Ahnef b. Kays (rah) hazretlerine, 


- Sen ihtiyar bir kimsesin. Oruç seni zayıf düşürmektedir, neden oruç tutuyorsun?65 denildiğinde şöyle demiştir: 


- Ben, uzun bir yolculuğa hazırlık yapmaktayım. 
Allah Teâlâ'nın emrettiği ibadetlere sabretmek, (kıyamet günü) Allah'ın azabına sabretmekten daha kolaydır. 


İşte bu zikrettiklerimiz orucun bâtıni manalarıdır. 
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Mademki kalp ehli ariflerin ve gerçek akıl sahiplerinin yanında orucun sır ve hikmeti budur. O halde insan şehvetlere dalarak gündüz yenen iki öğün yemeği iftar zamanında bir arada yemekten ve bütün gün kendisini aç bırakmaktan ne fayda temin edilebilir? Şayet bu gibi oruçlarda, herhangi bir kazanç elde edilmiş olsaydı, o zaman Hz. Peygamber'in (s.a.v), “Nice oruç tutan kimseler vardır ki, tuttukları oruçtan açlık ve susuzluktan başka bir şey elde edemezler” hadisinin ne manası olurdu? 


Bu nedenle bazı âlimler şöyle demiştir: 


“Nice oruç tutan kimseler vardır ki oruçsuzdur ve nice yiyen, oruç tutmayan kimseler vardır ki oruçludur (oruçlu sayılır).” 


Oruç tutmayan ama oruçlu sayılanlar yiyip içerler, fakat bütün âzalarını günah işlemekten korurlar. Oruç tutan ama oruçsuz sayılan kimseler ise, akşama kadar aç ve susuz kalırlar, ancak âzalarını günahlardan korumazlar. 


Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Muhakkak oruç emanettir. Bu bakımdan her biriniz emanetini korusun (onu zayi etmesin).”57 


Hz. Peygamber (s.a.v), 


Çİ GG 13500 a aöl 

“Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline vermenizi emreder” (Nisâ 4/58) âyetini okuduğunda, elini kulağı ve gözünün üzerine koyarak şöyle buyurmuştur: 
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“Bu kulak emanettir, bu göz emanettir. 3 


Eğer kulak ve göz orucun emanetlerinden ve oruçla korunması gereken şeylerden olmasaydı, Hz. Peygamber (s.a.v), “Ben oruçluyum, desin'©9 buyurmazdı. Yani oruç tutan bir kimseye, biri söver veya onunla kavga etmek isterse, oruç tutan kimse ona, “Şüphesiz dilim, yüce Allah'ın korumam için bana verdiği bir emanettir. 
Sana kötü cevap vermek suretiyle o emanete nasıl ihanet edebilirim?” demelidir. 


Bu açıklamalardan sonra anlaşıldı ki, her ibadetin zâhiri ve bâtıni, kabuğu ve özü vardır. Bu kabukların da dereceleri ve her derecenin de tabakaları vardır. Bunu bildikten sonra şimdi seçim senin, dilersen sadece kabukla yetinir, öze inmezsin, dilersen basiret sahibi akıllı kimselerin topluluğu arasına girmeye çalışırsın.”79 


“Takva, gündüzleri oruçla, geceleri de ibadetle geçirmekte değildir; asıl takva, Allah'ın haram kıldıklarını bırakıp farzlarını yerine getirmektir. Bundan sonra yapacağın hayır üstü- ne hayırdır.”7! 


Ömer b. Abdülaziz [rah.] 


Kıssa 


Bir defasında bir kaç sahabi Hz. Peygamber'e (s.a.v) gelerek, 


- Ya Resülallah! Falan kadın gündüzleri oruç tutuyor, geceleri namaz kılıyor, sadaka dağıtıyor 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ve çeşitli hayırlı işler yapıyor, fakat huyu kötüdür komşularını diliyle incitiyor, dediler. Hz. Peygamber (s.a.v), 


- Onda hayır yoktur (tövbe etmeden ölürse) o, ateştedir, buyurdu. Başka bir kadından daha bahsettiler ve, 


- Yâ Resülallah! Falan kadın sadece namazını kılıyor, orucunu tutuyor, bir miktar sadaka veriyor, fakat diliyle (ve eliyle) hiç kimseye eziyet vermiyor; bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v), 


- O cennet ehli kimselerdendir, buyurdu.7? 


C) ORUCUN FAZ.LET ve EDEPLER« 


Marifet sahibi âlimlerin oruçla ilgili zikrettiği hususları kısaca şöyle sıralayabiliriz: 


Oruç tutan kimse, âzaları ile yapacağı işlerde şüpheli şeylerden ve helâl olan şeylere fazla dalarak vaktini boşa geçirmekten sakınmalıdır. Kendisine alışkanlık haline getirecek olan nefsin arzularını da terketmelidir. 


e  İftarını ancak helâl nimet ile açmalı ve az yemelidir. Oruç ancak bu şekilde güzel ve temiz olur. 


Gündüz fazla uyumamalı, bu nedenle vaktini çeşitli zikirlerle değerlendirerek oruç tuttuğu- nun farkında olmalı, açlık ve susuzluk çektiğini hissetmelidir. Sahur yemeğini de fazla yememelidir. 
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Allah Teâlâ'yı çokça zikretmeli, insanlardan ve diğer varlıklardan fazla söz etmemeli ve onlara verilen ihtimamı kalpten çıkarmalıdır. 
Oruç tutan kimsenin bu şekilde davranması daha doğrudur. 


Kimseyle tartışmamalı ve kavga etmemelidir. 
Şayet kendisine biri kötü söz söyler veya vurursa orucun hürmetine ona karşılık vermemelidir. 


Vakti gelmeden önce akşam yemeği için tasalanmamalıdır. Allah Teâlâ'nın vaat ettiği rızkın kendisine ulaşacağına kesin inanmalıdır. 


İftar etmesi için nasip olan az şeye razı olmalı ve Allah Teâlâ'ya çokça şükretmelidir. 


Orucu, varsa taze hurma ile açmalıdır yoksa kuru hurma ile orucunu açmalıdır. Çünkü bu onun için berekettir. Şayet hurma yoksa su ile orucunu açmalıdır, zira su temizdir. Nitekim Resülullah Efendimiz'in (s.a.v) namaz kılma- dan önce bir miktar su veya süt ile ya da hurma ile orucunu açtığı rivayet edilmiştir.78 


Oruç tutan kimse, oruç esnasında hanımını öpmemeli, teniyle ona dokunmamalıdır. 
Bu durum orucunu bozmasa da terkedilmesi daha faziletlidir. 

Yiyecek ve içeceği olabildiğince azaltmalı, iftar yemeğinde acele edip sahuru son vaktine kadar geciktirmelidir. 


Sünneti yerine getirmek için sahura kalkılmalıdır. Çünkü bunun iki faydası vardır. 1. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetini uygulayarak bunun bereketine ulaşmak. 2. Yemek yiyerek oruç tutmaya güç kazanmak. Nitekim 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sahura kalkma hakkında bir hadis-i şerifte Resülullah (s.a.v), “Sahura kalkınız, çünkü sahurda bereket vardır”74 buyurmuştur. 


Yine sünnetle amel etmek için iftarda acele edilmelidir. Şayet yemeğini yatsıdan sonra yemek ve akşam ile yatsı arasını ibadetle değerlendirmek isterse hemen su ile ya da bir miktar kuru üzüm veya hurma ile orucunu açmalıdır. Nefsi bunlarla yetinmeyip kendisiyle çekişecekse akşam ile yatsı arsındaki vakti huzurlu bir şekilde ihya etmek için birkaç lokma bir şeyler yemelidir. Çünkü bu vakti değerlendirmek çok faziletlidir. Nefsi kendisi ile çekişmeyecekse sünnete uymak için su ile yetinir (yemeğini daha sonra yer). Kudsi bir hadis-i şerifte, Rasülullah (s.a.v), Cenâb-ı Hakk'ın (c.c) şöyle buyurduğunu söylemiştir: “Kullarım içinde bana en sevimli olanlar, iftarda acele edenlerdir.”75 Diğer bir hadis-i şerifte ise, “İnsanlar iftarda acele ettikleri sürece, hayır üzere kalmaya devam ederler”76 buyurmuştur. 


Nâfile oruç tutan bir kimse, bir cemaatin içerisinde veya bir davette bulunursa, o mecliste yemek yemediği takdirde kendisine incinecek biri bulunur yahut kendisine uyulmasında büyük fazilet bulunan bir büyük bulunursa, güzel bir niyetle orucunu bozup onlarla birlikte yiyebilir. Ancak daha sonra kazâ etmelidir. 
Çünkü bozulan nâfile orucun kazâ edilmesi gerekir. Bunu, nefsi arzuladığı ve tabiatı istediği için yapmamalıdır. Şayet böyle bir durum söz konusu değilse nefsin davetine uymamali ve orucunu tamamlamalıdır. Eğer nefsinin arzusuna uyup icabet ederse, bu kardeşinin hakkını yerine getirmek için değil, nefsi arzuladığı için olur. 


Cenâb-ı Hakk'ın rızasını talep eden kimsenin uyması gereken edeplerden bir diğeri de şudur: Bu kimse iftar edip yemek yediği vakit, bâtınının değiştiğini, ibadetlerini yapma hususunda nefsinin gevşek davrandığını görecektir. Bu nedenle hemen kalbin değişen mizacını tedavi etmeli ve kılacağı namaz, okuyacağı âyet, çekeceği zikir, yapacağı dua ve istiğfarlarla yediği yemeği eritmelidir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Yediklerinizi zikir ve namazla eritiniz.”77 


Mümkün olduğu kadar tuttuğu nâfile oruçları gizlemelidir. Ancak tam ihlâs sahibi olan kimselerin tuttuğu orucu gizlemesi veya açıklaması bir mana ifade etmez.78 


“Günah sayılmayan işlerde din kardeşlerine uymak daha faziletlidir. Din kardeşlerine uymakla da, nafile oruçtan daha az sevap işlenmiş olunmaz. Zaten nafile oruçta esas olan gizli olmasıdır.” 

Ebu'l-Hasan Harakâni [k.s] 


74 


Âlim bir zat anlatıyor: 


- Şah-ı Nakşibend (k.s) Hazretlerinin sohbetleriyle şereflendiğim bir gündü. O gün tevâfuken oruçluydum. Ama oruçlu olduğumu orada bulunan hiç kimse bilmiyordu. 
Şah-ı Nakşibend Hazretleri oradaki müritlerden birine, benim için yemek getirmelerini emretti. Ardından, “Heva ve hevesinin kendisini saptırmış olduğu kimse, ne kötü bir kuldur’ hadisini hatırlattı ve: 


- Amellerinizde ve kulluk makamında hakkı terk ederseniz, hevâ ve heves sizi saptırır, dedi. 


Derken, yemek getirilince Hace Hazretleri, yemekten yememi istedi. Dervişler, edindikleri tecrübelere göre yemeği yememin en uygun davranış olduğunu söylediler. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de benim hâlimi ima ederek, şöyle buyurdu: 


- Sen Allah yolunun yolcususun. Tuttuğun nafile oruç, riya ve hevesten kaynaklanıyorsa, yanlışı bırakmış, hak olanı tercih etmiş olursun. Yemeği yersen senin için daha iyi olur! 


Şeyh Ahmed Sıddıki, Şah-ı Nakşibend 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Oruçta gündüzleri ağzımıza fizikötesi bir mühür vuruyorlar, Ahiretin mührü vuruluyor. Müslümanın yüzünde cennet ışıltısı görülüyor. 
Gören göz bunu görüyor. 
(Sezai Karakoç, Samanyolunda Ziyafet) 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


EVLİYANIN DİLİNDEN ORUÇLA 
İLGİLİ TAVSİYELER 


“Miden dolduğu zaman fikir uyur, hikmet koybolur, âzalar ibadetten geri kalır.” 


Lokman [aleyhisselam] 


“Üç şey insanın zekâsını artırır ve balgamı yok eder: Onlar misvak kullanmak, oruç tutmak ve Kur'ân-ı Kerim'i okumaktır.” 


Hz. Ali (radıyallahu anh| 


Oruçlu insan elleriyle günah işlememeli ayaklarıyla günahtan kaçınmalı. Kısacası bütün azalarıyla oruçlu olup. Kendini Allah'ın emirlerine muhalefetten korumalıdır. 

Seyyid Abdülhakim Hüseyni (kuddise sırruh| 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“Dünyada oruç tut, ölümle de bu orucunu aç. 
Böylece her şeyi açıkça görür, cennet kapıcısı sana cennet suyundan bir içimlik su getirir, onu son nefesinde içip, dünyadan suya kanmış olarak ayrılırsın.” 


Dâvüd Tâi (kuddise sırruh] 


“Başlangıçta müridin azığı açlık (oruçtur) yağmuru (suyu) gözyaşıdır, katığı Allah'a yönelmektir. İncelip yumuşayıncaya ve kalbine şefkat girinceye kadar devamlı oruç tutmalıdır. Doyuncaya kadar yiyen, uyuyan, boş ve serbestçe konuşan ve yapanın kınandığı şeyleri söyleyen müridin ise elinden bir şey gelmez.” 


İbrahim Dusüki [kuddise sırruh) 


“Namaz kılmak, oruç tutmak, nefisle mücadele etmek, kişiyi Allah'a yaklaştıran yollardandır. Ancak bize göre asıl önemli olan, bütün bunları yaparken kendinde bir üstünlük görmemektir. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak nefsin üstünlük elde etmesine sebep oluyorsa, evvelâ nefsin kötü sıfatları yok edilmelidir. Bunun da yolu amellere güvenmemekle olur, amellere güvenmemek ise nefsin özelliklerini tanımakla olur.” 


Şah-ı Nakşibend (kuddise sırruh] 


“Cihad ve oruç güçtür, çetindir. Ancak bu güçlük ve çetinlik, Allah'ın kulu kendinden/rahmetin- den uzaklaştırmasından daha iyidir.” 


Hz. Mevlânâ (kuddise sırruh] 
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“Şeklen namaz kılan, oruç tutan çok kimse vardır; fakat şeriatın koyduğu sınırları gözeten, haram ve şüpheli şeylerden sakınan takva sahibi kimseler pek azdır. Haklı ile haksız, samimi olan ile samimi olmayanın arasını ayıran ölçü, işte bu takva ve sakınma halidir. 


İmam Rabbâni (kuddise sırruh), Mektübât 


“Yapılan taat ve ibadetler, namaz ve oruçlar hep âhiret ticaretidirler.” 


Gavs-ı Bilvânisi Seyyid 
Abdulhakim Hüseyni (kuddise sırruh| 


“İnsan aynen bir bakır kaba benzer. O bakır kap, kalaylanıp temizlenmez, içi zehiri pas tutar, kirlenir ve çürürse artık onda yemek yenmez. Şayet yemek yiyen olursa pastan dolayı zehirlenir. 
İşte aynen böyle insan da bakır kap gibidir. Hem zahiri hem de batıni ibadetle, namazla, oruçla, Yüce Allah'a itaat etmekle, Allah rızasını gözetmekle temizlenip kalaylanır.” 


Gavs-ı Bilvânisi Seyyid 
Abdulhakim Hüseyni [kuddise sırruh] 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“Abdurrahman Tâği (k.s) buyuruyor ki: 'Bu zamanda namazını kılan orucunu tutan, zekatını verip hacca giden ve kendini büyük günahlardan koruyan kimse küçük evliyadır.” Bu söz söylendiğinde (o devirde) irşad, ilim tahsili, İslam'ı yaşamak rahattı. Hâlbuki bu zaman daha çok bozulmuştur. Eğer Seyda-i Tâği evliya olarak 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görüyorsa ben iman ve itikadı sağlam, helal ve haramı bilen, namazını kılıp, oruç tutan, zekatını veren kendini büyük günahlardan koruyan bu zamanın müslümanının sevabını, sahâbe-i kirâmın sevabı derecesinde görüyorum. Böyle kimseler aynen sahabenin aldığı sevabını alırlar. Çünkü zaman çok bozulmuş, din ve iman çok zayıflamıştır. Şimdi zorluk çoktur, sevap da çoktur.” 


Seyyid Muhammed Raşid [kuddise sırruh] 


Ramazan ayında Peygamberin ümmeti arasına girip günaha teşvik etmesinler diye bütün şeytanlar bağlanır. Ramazanda işlenen bütün günahlar nefsi emmaredendir. Şeytandan değildir, zira şeytanlar bütün Ramazan ayı boyunca bağlıdırlar. İnsanlara zarar veremezler. Ramazan ayında yapılan bütün günahların sebebi nefsi emmaredir. 

Seyyid Abdülhakim Hüseyni (kuddise sırruh| 


“Ben çok ibadet ettim, çok namaz kıldım, çok oruç tuttum.” diyerek yaptığı ameline güvenmekle kurtulacağını ümit eden kimse, mutlaka bir aldanış içindedir.” 


Gavs-ı Bilvânisi Seyyid 
Abdulhakim Hüseyni (kuddise sırruh] 


“Rabbimiz öyle yücedir ki, O'nun şanına yakışır ibadet yapmak zaten mümkün değildir. Şayet insanın yüz bin senelik ömrü olsa, bu ömrünü de rükü ve secde ederek geçirse, oruçla, Allah'a itaat ve ibadetle tüketse, yine de Rabbü'l-âlemin'e 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ibadet etmiş sayılmaz. Öyle ise, insan elinden geldiği kadar, takatinin yettiği kadar, kulluk yapmaya gayret etmelidir. Zira âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c), insana takatinin üzerinde bir şey teklif etmemiştir. İnsan sadece gücünün yettiği şeyleri yapmakla emir olunmuştur.” 


Gavs-ı Bilvânisi Seyyid 
Abdulhakim Hüseyni [kuddise sırruh] 


“Allah Teâlâ'nın lütfü ile kim nefsi mutmainne makamına erer, ilâhi hükümlere isteyerek bo-yun eğerse gerçek İslâm müyesser olmuş, imanın hakikati elde edilmiş demektir. Bundan sonra yaptığı her iş hakikate uygun olur. Kıldığı namaz hakiki namazdır, tuttuğu oruç hakiki oruçtur. Yaptığı hac hakiki hacdır. İslam'ın diğer hükümlerini, emir ve yasaklarını yerine getirmesi de böyledir." 


İmam Rabbâni [kuddise sırruh], Mektübât 


“İnsan bu zamanda onun bunun sözüne iltifat etmemeli, Allah'ın eserlerini görerek kendini irşad etmeye, yüzünü Cenab-ı Hakk'a döndürmeye, kendini kurtarmaya çalışmalıdır. Kişi, kimsenin işine karışmamalı, gıybet, fesatlık etmemeli, vefasız olmamalı, günahlara bulanıp Allah'ın emirlerine karşı gelmekten kaçınmalıdır. Kimseye zulüm ve hakaret etmemeli, büyük günahlardan kaçınmalı, farzları mutlaka eda etmeli, elinden geldiği kadar hayır ve hasenat işlemeli, sadaka vermeli, nafile oruç tutmalı, sünnetleri ihya etmeye çalışmalı, elinden geldiği kadar ölüm gelip çatana kadar bu hâl üzere olmaya çalışmalıdır.” 


Seyyid Muhammed Raşid [kuddise sırruh] 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“Allah'ın rahmeti, fazlı ve keremi çoktur. Yoksa insanın ameli hiç işe yaramaz. Eğer insan oruç tutuyor, namaz kılıyor ise, kıldığı namaz, tuttuğu oruç hep şekildedir. Zahirde kalmaktadır. Eğer Rabbü'l-âlemin fazlı ve keremiyle kabul ederse istifade etmek ümidi olabilir.” 

Gavs-ı Bilvânisi Seyyid 
Abdulhakim Hüseyni (kuddise sırruh| 


“Her türlü haram işleri yapmaya, her türlü günahları işlemeye müsait iken, her kim bunlardan, Allah'ın razı olmadığı işlerden kendini muhafaza eder, yönünü Allah'a çevirir, kendisini salih amellere, namaza, oruca, Allah'ın hoşlandığı şeylere yöneltirse, O'nun yanında ne kadar makbul olur. 
Allah bilir, Rabbü'i-âlemin böyle bir yönelişten ne kadar hoşnut olur. Böyle bir kimsenin yapmış olduğu salih ameller Cenâb-ı Hakk'ın yanında ne kadar makbul olur. Sahibi yüce makamlar, yüksek dereceler elde eder. Gerçek manada mücahid, böyle kimselerdir. Allah yanında makbul, Allah indinde pehlivan böyleleridir.” 


Gavs-ı Bilvânisi Seyyid 
Abdulhakim Hüseyni (kuddise sırruh] 


İnsan, Ramazan ayında yaptığı yemeklerden komşularına, Müslümanlara ikramda bulunmalı. 
Ramazanda bir oruçluya iftar ettirmek. O oruçlunun kazandığı sevap kadar sevap kazanmaya vesiledir. Bir bardak suyla bile olsa oruçluya yaptırılacak iftarın sevabı, oruçlunun sevabı kadardır. 


Seyyid Abdülhakim Hüseyni [kuddise sırruh] 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“Velayet mertebesi sonuna kadar kat edilirse nefis mutmain olur, inat ve tuğyandan el etek çeker; inkârdan ikrara, küfürden de İslâm'a intikal eder. Bundan sonra Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem] bağlılık için yaptığı her çalışma, hakiki anlamda ona bağlılık olur. Namaz kılarsa bağlılığın hakikatini yerine getirmiş olur. 
Yani namaz kılma hususunda gerçek yönüyle Resülullah Efendimiz'e (sallallahu aleyhi vesellem) tâbi olmuş olur. Bu durum oruçta da zekâtta da böyledir. İslam'ın bütün hükümlerinde bağlılığın hakikati bu şekilde gerçekleşmiş olur.” 


İmam Rabbâni (kuddise sırruh), Mektübât 


“Allah dostlarının (k.s) güzel ahlaklarından biri de, Allah Teâlâ'ya yaklaşmayı vesile olan diğer amellerin edeplerine oranla oruç ve hac ile ilgili edeplere daha fazla özen göstermeleriydi. Çünkü oruç her sene, farz olan hac ise ömürde bir defa yapılan bir ibadettir. Bunların edeplerine daha çok dikkat ederek şeytanın vesveselerini önlemeye çalışırlardı. 

İmam Şarâni [kuddise sırruh] 


“Şayet ömrüm boyunca oruç tutsam, geceleri uyumadan ibadetle geçirsem, malımın hepsini Allah yolunda infak etsem ve bu hâl üzere ölsem, ancak gönlümde Allah Teâlâ'ya itaat edenlere karşı bir sevgi, O'na isyan edenlere karşı da bir buğz olmazsa, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem.” 

Abdullah b. Ömer (radıyallahu anh] 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Allah (c.c.) bizlere üç büyük nimet bahşetmiştir. Bu nimetlere çok şükür etmemiz lazımdır. 
Bu nimetlerden birincisi ve en önemlisi; yüce Allah'ın (c.c.) bizi Müslüman olarak yaratmasıdır. 
Bizim de bu nimete karşılık Allah'a (c.c.) çok ibadet etmemiz lazım. Oruç tutmak, zekat vermek, sadaka vermek, namaz kılmak Allah'ın (c.c.) bize bahşettiği en büyük nimetlerdendir. Bu ibadetlere karşılık Allah (c.c.) müslümanlara cenneti ve içindeki nimetleri hazırlamış ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Ona göre ibadetleri artırmamız lazım gelir. 


Allahu Teâlâ (c.c.) bize hidayet yolunu göstermekle büyük bir lütuf ve ihsanda bulunmuşken kâfirler bu lütfü ilâhiye icabet etmediklerinden ötürü onlara ebedi cehennem ateşi ve ızdırabını hazırlamıştır. 


Allah'ın (c.c.) bize bahşettiği ikinci büyük nimet; bizleri en son ve en büyük pegamber Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ümmeti olarak yaratmasıdır. 
Nasıl ki, Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin en faziletlisi ve en üstünü ise, O'nun ümmeti de ümmetlerin en üstünüdür. 


Allah'ın (c.c.) bize sunduğu üçüncü büyük nimet, alemlerin rabi olan Allah'ın (c.c.) Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ümmetini son ümmet olarak, bizleri de ümmetin en son kısımlarında yaratmasıdır. Diğer ümmetler binlerce yıl toprak altında (kabirde) yattıkları ve günahkar olanların kabir azabı çektikleri halde, bu son ümmet az bir süre toprak altında yatacaktır. Ve (günahkârların) azapları da çok kısa bir zaman sürecektir. 


Muhammed Raşid [kuddise sırruh] 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“İbadetlerde edep sahibi olmak, sıcak günlerde nafile oruç tutmak sebebiyle susuz kalmaktan, seher vakitlerini değerlendirmekten daha şerefli ve güzeldir. Çünkü edep Allah'a yakınlığı kazandırır. Susuzluk ve sehere kalkmak ise sevap ve ecri...” 


Ebü Ubeyd Busri [kuddise sırruh] 


Ramazan-ı Şerifteki orucun çok hikmetleri hem Cenâb-ı Hakk'ın rububiyetine hem insanın sosyal ve kişisel hayatına hem nefsin terbiyesine hem Allah'ın nimetlerinin şükrüne bakan hikmetleri var, 

Ramazan-ı Şerif'te mü'minler birden düzenli bir ordu gibi olur. Ezel sultanının ziyafetine davet edilmiş bir şekilde, akşama yakın “buyrunuz” emrini bekliyorlar gibi bir kulluk tavrı göstermeleri, o şefkatli ve görkemli ve kapsamlı rahmaniyete karşı geniş ve büyük ve düzenli bir kullukla karşılık veriyorlar. Acaba böyle yüce bir kulluğa ve onura katılmayan insanlar insan ismine layıkmıdırlar? 

Bediüzzaman Said Nursi [kuddise sırruh] 


Ey yüce Allahım! Bizleri doğru yoldan ayırma! 


Bizleri bir an bile nefsimize bırakma! Sevdiğin ve razı olduğun kullarından eyle! 


Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan yüce Allah'a. 
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Orucun 
Hikmetleri 


Suat Demirtaş 


Orucun bazı zorlukları varsa da, yüzlerce çeşit hüneri, hikmeti vardır. 
Oruç şeytanı ve nefsi güçsüz ve etkisiz hale getirir, maddi ve manevi açıdan temizliği gerçekleştirir, bedeni isteklerin gönle hükmetmesinden kurtarır, 

nefsi kirlerden arındırır, ruhu hürriyetine kavuşturur, gönül gözünü açar, manevi görüşü artırır, sabrı öğretir, bedeni hastalıklardan korumanın yollarını öğretir, insanın insanlığı olgunlaşır, manevi rızıklara ulaştırır, 

yüce Allah'a yakınlaştırır 


Hz. Mevlânâ (kuddise sirrahü) 
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